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Pour nous saisir de toute bonne chose jusqua la
Seconde Venue, il est essentiel découter la voix du
propheéte et d’y obéir.

Chers jeunes, nous assistons a une merveil-
leuse session de la conférence générale ! Nous
avons déja entendu trois apdtres vivants de Jé-
sus-Christ. Quelle merveilleuse bénédiction ! Et
nous en entendrons un de plus, Henry B. Eyring.
Le festin spirituel continue !

Dans mon discours de 'année derniere, jai
utilisé lexpérience de David et Goliath pour
enseigner comment affronter ce monde. Vous
souvenez-vous des cinq pierres ? Aujourd’hui, je
vais vous parler d’une histoire de 'Ancien Testa-
ment que jai lue quand javais votre age et dont
jadmirais la protagoniste a laquelle je voulais
ressembler. La Bible ne nous dit pas son nom.
Nous l'appellerons donc « la femme de Sunem »,
du nom de la ville ot elle habitait.

Les Ecritures nous disent qu'un jour ot
Elisée passait par Sunem, « il y avait 1a une
femme de distinction, qui le pressa d’accepter
a manger. Et toutes les fois qu’il passait, il se
rendait chez elle pour manger». J'imagine que le
prophéte Elisée était ravi de 'invitation de cette
femme a manger chez elle ! Il était déja venu plu-
sieurs fois quand, un jour, elle dit a son mari : «
Voici, maintenant, je percois que cet homme [...]
est un saint homme de Dieu. »

La femme dit «Maintenant,je percois ». Il
semble quelle ait invité Elisée chez elle sans
savoir qu’il était un propheéte de Dieu, et quelle
ait recu un témoignage par le Saint-Esprit en
écoutant attentivement ce que disait et ensei-
gnait Elisée. (Souvenez-vous qu'il n’y avait pas
de photos a cette époque ! Il était donc difficile

Page1 — Il nesagit pas d'une publication officielle.

Het is cruciaal de stem van de profeet te horen en
te gehoorzamen om zo al het goede vast te houden
tot de wederkomst.

Lieve jongeren, wat is dit een geweldige
conferentiebijeenkomst! We hebben al van drie
hedendaagse apostelen van Jezus Christus kun-
nen horen. Wat een geweldige zegen! En straks
zullen we van nog een apostel, ouderling Henry
B. Eyring, horen. Het geestelijke feest gaat door!

Toen ik vorig jaar sprak, leerden we hoe
we deze wereld aankunnen door Davids erva-
ring met Goliath. Herinner je je de vijf stenen?
Vandaag deel ik een verhaal uit het Oude Testa-
ment dat ik op jullie leeftijd las en waar ik graag
de hoofdpersoon in wilde zijn. Haar naam staat
niet in de Bijbel, dus we zullen haar de vrouw uit
Sunem noemen, want dat was haar woonplaats.

Op een dag reisde de profeet Elisa door Su-
nem en we lezen dat ‘daar een vrouw van aanzien
was, die er bij hem op aandrong de maaltijd te
komen gebruiken.Zo dikwijls als hij daar langs-
kwam, gebeurde het dat hij [...] uitweek om er
de maaltijd te gebruiken Tk stel me voor dat de
profeet Elisa erg blij was dat hij bij haar mocht
eten! Hij was er meerdere keren geweest en op
een dag zei de vrouw tegen haar man: Zie toch,
ik heb gemerkt datdeze man Gods [...] heilig is’

De vrouw zei: Zie toch, ik heb gemerkt. Het
lijkt erop dat ze Elisa in haar huis had uitgeno-
digd zonder te weten dat hij de profeet was. Ze
had een getuigenis door de Heilige Geest ontvan-
gen door goed te luisteren naar wat Elisa zei en
onderwees. (Er waren in die tijd geen fotos! Dus
het was moeilijk om de profeet aan zijn gezicht te

— www.bilingualgeneralconference.com



Spannaus-Conférence générale-francais/néerlandais

de reconnaitre le prophéte uniquement a son
visage.)

Mais I'histoire ne sarréte pas la. Un jour,
la femme dit & son mari : « Faisons une petite
chambre haute [...] et mettons-y pour lui un lit,
une table, un siege et un chandelier, afin qu’il s’y
retire quand il viendra chez nous. »

Cette femme fidéle était disposée a constru-
ire une chambre dans sa maison pour que le
prophete ait un endroit ot loger quand il viend-
rait dans leur ville !

Aujourd’hui, cette expérience nous enseigne
une lecon puissante.

Le Seigneur a témoigné a la femme de Su-
nem qu’Elisée était un prophéte de Dieu et elle a
ouvert sa maison pour l'accueillir.

Nous pouvons, nous aussi, recevoir un-
témoignage personnel des prophetes moderneset
ouvrir notre cceur et notre esprit — notre maison
— au message que notre Pére céleste veut nous
transmettre en ces derniers jours.

Chers jeunes, je vous invite & vous poser cette
question : Ai-je un témoignage personnel des
prophetes vivants ?

Commengons par le commencement.

Quest-ce qu'un propheéte ?Un prophéte est
une personne appelée par Dieu pour parler en
son nom. Il y a des prophetes sur terre aujo-
urd’hui, tout comme il y en avait dans les temps
anciens.

Prophetes, voyants et révélateurs.Cela signifie
qu’ils voient ce que les autres ne peuvent pas voir
et qu’ils peuvent prophétiser au sujet dévéne-
ments futurs. Ils peuvent aussi nous préparer en
vue de calamités a venir. Les prophétes recoivent
des commandements et des révélations du
Seigneur. Leneuviéme article de foiparle de la
révélation continue dans les derniers jours, en
ces termes : « Nous croyons tout ce que Dieu a
révélé, tout ce qu’il révéle maintenant, et nous
croyons qu’il révélera encore beaucoup de choses
grandes et importantes concernant le royaume de
Dieu. »

Gary E. Stevenson a dit : « Le Seigneur
continue de révéler ses commandements et sa
volonté a ses prophétes, car il désire nous guider
vers la joie dans cette vie et la gloire céleste dans
la vie a venir. »

Les prophétes proclament aussi I'Evangile, et
sont des instructeurs et des messagers inspirés de
Dieu pour chaque personne sur terre.
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herkennen.)

Maar daar eindigt het verhaal niet. Op een
dag zei de vrouw tegen haar man: ‘Laten wij toch
een klein bovenvertrek [...] maken en daar een
bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor
hem neerzetten; komt hij dan bij ons, dan kan hij
zich daar terugtrekken’

Deze gelovige vrouw was gewillig een kamer
in haar huis te maken, zodat de profeet daar kon
verblijven wanneer hij in de stad was!

Wij kunnen een veelzeggende les uit deze
ervaring leren.

De Heer getuigde tot de vrouw uit Sunem dat
Elisa een profeet van God was en ze opende haar
huis om hem te ontvangen.

Wij kunnen ook eenpersoonlijk getuigenis
van Gods huidige profetenontvangen en ons hart
en verstand — ons huis — openen voor de bood-
schap die onze hemelse Vader in deze laatste
dagen voor ons heeft.

Lieve jongeren, ik nodig jullie uit om jezelf
deze vraag te stellen: heb ik zelf een getuigenis
van Gods hedendaagse profeten?

Laten we bij het begin beginnen.

Wat is een profeet?Een profeet is een man die
God heeft geroepen om in zijn naam te spreken.
In deze tijd zijn er profeten op aarde, net als in de
oudheid.

Profeten zijn zieners en openbaarders.Dat
betekent dat zij kunnen zien wat anderen niet
zien en ze kunnen gebeurtenissen in de toekomst
voorspellen. Ze kunnen ons ook op rampen
voorbereiden. Profeten ontvangen geboden en
openbaringen van de Heer.Hetnegende geloofs-
artikelgaat over de voortgaande openbaring in
deze laatste dagen. Er staat: ‘Wij geloven alles wat
God heeft geopenbaard, alles wat Hij nu open-
baart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en
belangrijke dingen aangaande het koninkrijk van
God zal openbaren’

Ouderling Gary E. Stevenson heeft gezegd:
‘De Heer blijft ook in deze tijd zijn geboden en
wil aan zijn profeten openbaren, omdat Hij ons
in dit leven naar geluk wil leiden en in het vol-
gende leven naar celestiale heerlijkheid’

Profeten verkondigen ook het evangelie en
zijn geinspireerde onderwijzers en boodschap-
pers van God voor iedereen op aarde.
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Chacun des membres de la Premiére Prés-
idence et du College des douze apotres est un
prophete, voyant et révélateur. Sous la direction
du Seigneur, ils forment un conseil pourvu de
lautorité de déclarer et d’interpréter la doctrine,
et de définir les régles de son Eglise. Ils prient et
déliberent avec attention, car les décisions de ces
colleges doivent étre unanimes. De cette fagon, le
Seigneur nous assure que sa volonté sera accom-
plie.

Les prophetes témoignent du Christ, de son
existence, de son ministére et de sa divinité.

Lisons ensemble quelques témoignages de
prophétes du Livre de Mormon.

Abinadi a proclamé :

« Dieu lui-méme descendra parmi les enfants
des hommes et rachetera son peuple.

« Et parce qu’il demeure dans la chair, il sera
appelé le Fils de Dieu. »

Samuel le Lamanite a également témoigné
que Jésus-Christ est « le Fils de Dieu, le Pere du
ciel et de la terre, le Créateur de tout depuis le
commencement.

Et le prophete Moroni a déclaré : « J'ai vu
Jésus, et [...] il a parlé face a face avec moi. »

Quand le Sauveur Jésus-Christ est venu sur
la terre, 'une des premieres choses qu’il a faites
a été d’appeler douze apdtres. Il a dit au peuple
: «Bénisétes-vous si vousprétez attentionaux
paroles de ces douze que jai choisis. »

Jaimerais maintenant m’adresser aux parents
ou aux autres membres de la famille qui élevent
des enfants. Le Seigneur lui-méme a enseigné
les vérités du plan du salut 3 Adam et Eve. 1l
leur a ensuite dit : « Je vous donne le comman-
dementdenseigner libéralementces choses a vos
enfants. »

Que signifie « enseigner libéralement » ? Cela
signifie apprendre les vérités de I'Evangile, avoir
un témoignage personnel de ces vérités et les
transmettre a nos enfants. Cela signifie recher-
cher les occasions formelles et informelles de les
instruire. Cela veut dire mener une vie conforme
a cette connaissance et ce témoignage.

Le Livre de Mormon décrit les 2 060jeunes
guerriers comme « des hommes pleins de vérité
et de sérieux,car on leur avait enseignéa garder
les commandements de Dieu et a marcher en
droiture devant lui». Ces jeunes guerriers obéis-
saient fidélement a Hélaman, qui était alors leur
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Elk lid van het Eerste Presidium en het Quo-
rum der Twaalf Apostelen is een profeet, ziener
en openbaarder.Ze werken als raad op aanwijzing
van de Heer, ze zijn gemachtigd om de kerkleer
te verkondigen en uit te leggen, en het kerkbeleid
vast te stellen.Ze bidden en overleggen aan-
dachtig, want de beslissingen van deze quorums
moeten unaniem zijn. Op deze manier verzekert
de Heer ons ervan dat zijn wil wordt gedaan.

Profeten getuigen van Christus- zijn bestaan,
zijn bediening en zijn goddelijkheid.

Laten we enkele getuigenissen van profeten
uit het Boek van Mormon lezen.

Abinadi verkondigde:

‘God zal zelf onder de mensenkinderen neer-
dalen en zijn volk verlossen.

‘En omdat Hijj in het vlees woont, zal Hij de
Zoon van God worden genoemd.

Samuel de Lamaniet getuigde ook dat Jezus
Christus ‘de Zoon van God, de Vader van hemel
en aarde, de Schepper van alle dingen vanaf het
begin’ is.

En de profeet Moroni heeft gezegd: Tk [heb]
Jezus gezien en [Hij heeft] van aangezicht tot
aangezicht met mij [...] gesproken’

Toen Christus de Nephieten bezocht, was het
roepen van twaalf apostelen een van de eerste
dingen die Hij deed.En Hij zei tot de mensen:
‘Gezegendbent u indien uacht slaatop de woor-
den van deze twaalf die Ik uit uw midden heb
gekozen’

Nu wil ik graag een paar woorden richten
tot ouders of andere familieleden die kinderen
opvoeden. De Heer onderwees zelf de waarheden
van het heilsplan aan Adam en Eva. En toen zei
Hij tot hen: Tk geef u een gebod uw kinderende-
ze dingen vrijelijk te leren’

Wat betekent het om vrijelijk te leren? Het
betekent dat we evangeliewaarheden leren, zelf
een getuigenis ervan hebben en die kennis met
onze kinderen delen.Het betekent dat we forme-
le en informele leermomenten aangrijpen.Het
betekent dat we naar die kennis en dat getuigenis
leven.

Het Boek van Mormon beschrijft de
2060jonge strijders als ‘mannen van waarheid en
ernst, wanthun was geleerdde geboden van God
te onderhouden en in oprechtheid voor zijn aan-
gezicht te wandelen’Deze jonge mannen volgden
nauwgezet alle orders van Helaman op, die op dat
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chef de guerre et leur prophete, et ils rendaient
hommage a leurs meres, qui leur avaient incul-
qué des principes de vérité et de foi.

Chers parents, dans ce monde ou tant de
voix différentes sopposent et ot les ténébres
regnent parfois, Dieu nous a commandé délever
nos enfants dansla lumiere et la vérité. Il nous a
confié la responsabilité denseigner a nos enfants
les vérités salvatrices de I'Evangile. Si nous ne le
faisons pas, ce nest pas le monde qui le fera.

Chers jeunes amis, jaimerais vous lancer
une invitation : Dans les jours a venir, je vous
invite a vous agenouiller, A ouvrir votre ceeur
et a demander avec foi a notre Pére céleste qu’il
vous donne la confirmation que le prophéte et les
douze apotres qu’il a choisis sont ses porte-parole
sur la terre aujourd’hui.

La femme de Sunem nous a montré que le
Saint-Esprit peut nous donner ce témoignage. Je
vous promets que, en dépit de nos difficultés con-
tinues, la vie est plus facilequand noussavonsque
ces hommes ont été choisis par Dieu, car nous
suivons leurs conseils avec confiance, foi et es-
poir. Pour noussaisir de toute bonne chosejusqu’a
la seconde venue de notre Sauveur, il est essentiel
découter la voix du propheéte et d’y obéir.

La méchanceté du monde ne cesse de croitre,
mais 'Eglise de Jésus-Christ et son royaume sont
plus forts que jamais. Sion revét ses habits de
féteet le trone du Christ ne sera pas ébranlé. Le
Seigneur attend de nous que nous soyons forts
dans notre témoignage, pleins de foi, et que nous
nous repentions quotidiennement. Notre Sau-
veur, Jésus-Christ, compte sur chacun de nous
pour faire avancer son ceuvre.

Joseph Smith, le prophete, a déclaré un jour
: « Fréres, ne persévérerons-nous pas dans une si
grande cause ? » Cependant, comme mon mes-
sage sadresse principalement a vous, les jeunes,
jaimerais remplacer le termefrerespar le mot-
jeunes. Etes-vous préts ?

« Chers [jeunes], nepersévérerons-nous pas
dans une si grande cause ?Allez de I'avantet pas
en arriere.Courage,chers [jeunes] ; et en avant,en
avant, vers la victoire! Que votre coeur se réjou-
isse etsoit dans l'allégresse. »

Je suis reconnaissante pour les directives et
les efforts consacrés des prophétes vivants. Je
vous rends solennellement témoignage qu’ils
sont appelés de Dieu a établir, a faire avancer
et a diriger son royaume sur terre aujourd hui.
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moment hun militaire leider en ook hun profeet
was. Ze zagen in dat hun moeders hun hart met
waarheid en geloof hadden gevuld.

Ouders, in deze wereld waar veel stemmen
zijn en soms veel duisternis is, heeft God zelf ons
geboden onze kinderen inlicht en waarheidgroot
te brengen.Hij heeft ons de verantwoordelijkheid
gegeven onze kinderen de verlossende evangelie-
waarheden te onderwijzen. Als wij hierin tekort-
schieten, zal de wereld dat niet corrigeren.

Lieve jonge vrienden, ik heb een uitnodiging
voor jullie: ga de komende dagen op je knieén,
stel je hart open en bid met geloof tot je hemelse
Vader om de bevestiging dat de door Hem geko-
zen profeet en apostelen in deze tijd zijn stem op
aarde zijn.

De vrouw uit Sunem toonde ons dat we door
de Heilige Geest een getuigenis kunnen ontvan-
gen. Ik beloof dat als we eenmaalwetendat zij
Gods gezalfden zijn, ons leven makkelijker zal
zijn, ondanks voortdurende beproevingen,omdat
we hun stem met vertrouwen, geloof en hoop
gehoorzamen. Het is cruciaal de stem van de
profeette horen en te gehoorzamenom zoal het
goede vast te houdentot de wederkomst van onze
Heiland.

De goddeloosheid in de wereld neemt toe,
maar de Kerk van Jezus Christus en zijn konink-
rijk zijn sterker dan ooit. Zion trekt haar mooiste
kleren aanen Christus’ troon zal niet vallen.De
Heer verwacht dat wij sterk in ons getuigenis
staan, vol geloof zijn en ons dagelijks bekeren.
Onze Heiland, Jezus Christus, rekent op ieder
van ons om zijn werk te doen.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd:
‘Broeders, zullen wij niet voorwaarts gaan in zon
groot werk?” Maar jongeren, mijn boodschap is
vooral voor jullie bedoeld en daarom wil ik het
woordjongerenin plaats vanbroedersgebruiken.
Klaar?

‘[Jongeren], zullen wij nietvoorwaarts gaanin
zon groot werk?Ga voorwaartsen niet achter-
waarts!Houd moed, [jongeren]; en op,op naar
de overwinning!Laat [je] hart zich verheugen
enbuitengewoon verblijd zijn’

Ik ben dankbaar voor de leiding en toegewij-
de inzet van levende profeten. Ik getuig plechtig
dat zij door God zijn geroepen om zijn konink-
rijk op aarde in deze tijd uit te dragen, te vestigen
en te leiden.En zo zal het altijd zijn. De Heer zal
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Et il en sera toujours ainsi ! Ce sera toujours le altijd degene zijn die zijn dienstknechten kiest.In
Seigneur qui choisira ses serviteurs. Au nom de de naam van Jezus Christus. Amen.
Jésus-Christ. Amen.
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