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Si nous voulons montrer notre amour à Dieu, 
nous devons comprendre comment il reconnaît cet 
amour.

Dans la parabole du fils prodigue, nous lisons 
que le frère aîné a d’abord eu du mal à célébrer 
le retour de son frère cadet, qui rentrait au foyer 
après avoir fait de mauvais choix et « dissip[é] 
son bien en vivant dans la débauche». En raison 
de son orgueil et de sa suffisance, le frère aîné a 
été incapable d’accueillir avec joie le retour de 
son frère repentant. Nous aussi pouvons rater 
des occasions d’exprimer à nos êtres chers, par 
nos paroles et nos actions, que nous les aimons 
sincèrement.

Dans les Écritures, nous trouvons beaucoup 
d’exemples puissants d’amour sincère offert et 
reçu : Naomi et Ruth, Ammon et le roi Lamo-
ni, le fils prodigue et son père, le Sauveur et ses 
disciples.

Lorsque l’amour est offert librement et reçu 
sincèrement, il crée un cercle vertueux où le lien 
entre la personne qui l’offre et celle qui le reçoit 
s’intensifie.

L’amour de Dieu est parfait, infini, dura-
bleet « très doux». Il remplit l’âme d’une « joie 
extrêmement grande». Néanmoins, il nous est 
parfois difficile de reconnaître cet amour dans 
notre vie. Cependant, notre Père céleste, qui nous 
aime d’un amour parfait, désire profondément 
que nous le ressentions, c’est pourquoi, « il [nous] 
parle [pour que nous comprenions]». Ilexprim-
erason amour d’une manière que chacun d’en-
trenouspeutreconnaître. Nous pouvons ressentir 
l’amour de Dieu lorsque nous observons les 
beautés de la nature, lorsque nous recevons des 

Als we onze liefde voor God willen tonen, moeten 
we begrijpen hoe Hij onze liefde herkent.

In de gelijkenis van de verloren zoon had 
de oudste broer aanvankelijk moeite om zich te 
verheugen toen zijn jongere broer thuiskwam na 
een periode van slechte keuzes en ‘zijn vermogen 
verkwist te hebben in een losbandig leven’.De 
trots en zelfingenomenheid van de oudere broer 
weerhielden hem ervan om zich te verheugen 
over de berouwvolle terugkeer van zijn broer. Wij 
kunnen ook kansen voorbij laten gaan zonder 
onze dierbaren door middel van onze woorden 
en daden te laten weten dat we oprecht van ze 
houden.

Er staan veel krachtige voorbeelden in de 
Schriften van oprechte liefde die wordt gegeven 
en ontvangen: Naomi en Ruth, Ammon en ko-
ning Lamoni, de verloren zoon en zijn vader, de 
Heiland en zijn discipelen.

Wanneer liefde vrijelijk wordt gegeven en 
oprecht wordt ontvangen, ontstaat er een positie-
ve spiraal waarin de liefde tussen de gever en de 
ontvanger toeneemt.

Gods liefde is volmaakt, oneindig, onvergan-
kelijken ‘zeer zoet’.En die liefde vervult de ziel 
met ‘buitengewoon grote vreugde’.Toch vinden 
we het soms moeilijk om Gods liefde te herken-
nen. Maar onze volmaakt liefhebbende hemelse 
Vader wil zo graag dat wij zijn liefde voelen dat 
Hij ‘tot [ons spreekt] om [ons] begrip te ver-
ruimen’.Hijuitzijn liefde voor ons op manieren 
diewijpersoonlijkkunnenherkennen. We kunnen 
Gods liefde voor ons voelen als we de schoonheid 
van de natuur zien, antwoord op onze gebeden 
ontvangen, precies op het juiste moment een idee 
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réponses à nos prières, lorsque des pensées nous 
viennent à l’esprit au moment précis où nous en 
avons besoin ou lorsque nous vivons de beaux 
moments joyeux. La plus grande manifestation 
de l’amour de notre Père céleste pour nous, celle 
qui touche notre esprit et notre cœur, est celle 
d’avoir permis à son fils bien-aimé d’offrir sa vie 
comme rédempteur du monde.

Comme le frère aîné du fils prodigue, nous 
nous concentrons souvent sur nous-mêmes. 
Nous sommes si préoccupés à rechercher des 
preuves de l’amour de Dieu pournous, que nous 
ressentons de la frustration lorsque nous ne les 
voyons pas. Un beau paradoxe, toutefois, est que, 
plus nous nous appliquons àmontrer notreamour 
pour Dieu, plus il nous devient facile derecon-
naître sonamour pour nous. C’est peut-être la 
raison pour laquelle, lorsque l’on a demandé au 
Sauveur « Quel est le plus grand commandement 
? », il a répondu par cette invitation simple et 
importante : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
pensée. »

Il arrive parfois que la façon dont nous 
montrons notre amour aux personnes qui nous 
sont les plus chères ne soit pas nécessairement 
la façon dont elles reconnaissent l’amour. Cela 
peut être frustrant à la fois pour la personne 
qui donne et celle qui reçoit. Il peut être utile de 
demander aux personnes que nous aimons com-
ment elles reconnaissent une expression d’amour. 
De même, si nous voulons montrer notre amour 
à Dieu, nous devons comprendre comment 
il le reconnaît. Heureusement, il a clairement 
souligné dans les Écritures plusieurs façons dont 
nous pouvons lui montrer notre amour.

M’aimes-tu plus que ceux-ci ?
L’échange instructif entre Pierre et le Sei-

gneur ressuscité sur les bords de la mer de 
Tibériade nous enseigne des moyens de montrer 
notre amour pour le Seigneur.

« Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Si-
mon Pierre, Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus 
que ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu 
sais que je t’aime. »

Dans cette demande du Seigneur, la ques-
tion centrale est : « M’aimes-tuplusqueceux-ci? » 
Nous montrons notre amour envers le Seigneur 
lorsque nous le plaçons au-dessus de « ceux-ci » 
et « ceux-ci » peuvent être toute personne, toute 
activité ou quoi que ce soit qui remplace le Sei-

krijgen of fijne momenten van vreugde beleven. 
De grootste uiting van liefde van onze hemelse 
Vader, die zowel ons verstand als ons hart raakt, 
is dat Hij zijn geliefde Zoon toestond om Zich als 
zoenoffer aan te bieden.

Net als de oudere broer van de verloren zoon 
zijn we vaak op onszelf gericht. We zijn druk be-
zig met het zoeken naar bewijzen van Gods liefde 
vooronsen we raken gefrustreerd als we die niet 
zien. Maar de wonderbaarlijke tegenstelling is 
dat hoe meer we ons op hettonenvan onze liefde 
voor God richten, hoe makkelijker we zijn liefde 
voor onsherkennen.Misschien dat de Heiland 
daarom op de vraag ‘Meester, wat is het grote 
gebod in de wet?’ antwoordde: ‘U zult de Heere, 
uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel 
uw ziel en met heel uw verstand.’

Soms is de manier waarop wij onze liefde 
tonen aan degenen die ons het dierbaarst zijn 
niet noodzakelijkerwijs de manier waarop zij 
liefde herkennen. Dit kan zowel voor de gever 
als voor de ontvanger frustrerend zijn. Het kan 
nuttig zijn om onze dierbaren te vragen hoe zij 
liefde herkennen. En als we onze liefde voor God 
willen tonen, moeten we begrijpen hoe Hij onze 
liefde herkent. Gelukkig heeft Hij in de Schriften 
duidelijk verschillende manieren uiteengezet 
waarop we onze liefde voor Hem kunnen tonen.

 Hebt u Mij meer lief dan dezen?
Uit het leerzame gesprek tussen Petrus en 

de herrezen Heiland aan het Meer van Tiberias 
leren we hoe we onze liefde voor de Heer kunnen 
tonen.

Jezus zei ‘tegen Simon Petrus: Simon, zoon 
van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei 
tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd.’

De kernvraag in dit vers is: ‘Hebt u Mijmeer-
lief dandezen?’ We tonen onze liefde voor de 
Heer wanneer we Hem boven ‘dezen’ stellen, en 
‘dezen’ kan iedereen, elke activiteit of alles zijn 
wat Hem als de belangrijkste invloed in ons leven 
verdringt.
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gneur comme influence la plus importante dans 
notre vie.

Il n’y aura jamais assez de temps dans une 
journée, une semaine, un mois ou une année 
pour accomplir tout ce que nous désirons ou dev-
ons faire. Une partie de l’épreuve de la condition 
mortelle consiste à utiliser notre précieux temps 
pour ce qui est le plus important pour notre bien 
éternel et d’abandonner les choses qui sont moins 
importantes.

Russell M. Nelson a dit : « La question qui 
se pose à chacun de nous […] est la même. […] 
Êtes-vousdisposés à laisser Dieu être l’influ-
ence la plus importante dans votre vie ? Per-
mettrez-vous à ses paroles, ses commandements 
et ses alliances d’influer sur ce que vous faites 
chaque jour ? Permettrez-vous à sa voix d’avoir la 
priorité sur toutes les autres ? Êtes-vousdisposésà 
laisser toutes vos autres ambitions de côté et à 
donner la préséance à tout ce qu’il a besoin que 
vous fassiez ? Êtes-vousdisposésà ce que votre 
volonté soit engloutie dans la sienne? » Nous 
montrons notre engagement de disciple et notre 
amour pour Dieu quand nous lui donnons la 
priorité absolue.

Fais paître mes brebis
Dans le verset suivant de cette même discus-

sion entre Pierre et le Sauveur, nous apprenons 
une autre façon par laquelle le Seigneur reconnaît 
l’expression de notre amour : « [Le Seigneur] 
lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, 
m’aimes-tu ? Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, 
tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Fais paître mes 
brebis. »

Nous montrons notre amour pour notre 
Père céleste lorsque nous servons, écoutons, 
aimons ou édifions ses enfants. Ce service peut 
simplement consister àregardervéritablement 
les personnes sans jugement. Lasection 76 des 
Doctrine et Alliancesnous donne un important 
aperçu de la nature de ceux qui hériteront d’une 
gloire céleste : « Ils voient comme ils sont vus, 
et ils connaissent comme ils sont connus. » Ils 
voient les gens comme Dieu les voit et lui les 
voit tels qu’ils peuvent devenir, avec un glorieux 
potentiel divin.

Après mon retour de mission, j’ai repris 
l’entreprise d’entretien de pelouses que mes frères 
et moi avions lancée lorsque nous étions ado-
lescents. J’étais également très occupé par mes 
études universitaires. Une semaine de printemps, 

Er is nooit genoeg tijd in een dag, een week, 
een maand of een jaar om alles te doen wat we 
willen of moeten doen. Een deel van de test van 
het sterfelijk leven bestaat erin onze kostbare tijd 
te gebruiken voor wat het belangrijkst is voor ons 
eeuwige welzijn, en de dingen die minder belang-
rijk zijn los te laten.

President Russell M. Nelson heeft gezegd: 
‘De vraag is voor ieder van ons [hetzelfde]. 
Bentubereid om God de grootste invloed op uw 
leven te laten hebben? Laat u zijn woorden, zijn 
geboden en zijn verbonden beïnvloeden wat u 
vandaag doet? Geeft u zijn stem voorrang boven 
alle andere? Bent ubereidom alles wat u voor 
Hem moet doen voorrang te geven boven elke 
andere ambitie? Bent ubereidom uw wil in de zij-
ne op te laten gaan?’We tonen ons discipelschap 
en onze liefde voor God wanneer we Hem op de 
eerste plaats zetten.

 Weid mijn schapen
Uit het volgende vers over hetzelfde gesprek 

tussen Petrus en de Heiland leren we een andere 
manier waarop de Heer onze uitingen van liefde 
herkent: ‘[De Heer] zei opnieuw tegen hem, voor 
de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u 
Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet 
dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn 
schapen.’

We tonen onze liefde voor onze hemelse 
Vader wanneer we zijn kinderen dienen, naar 
hen luisteren, van hen houden, hen opbeuren of 
hen bedienen.Dat dienen kan zo eenvoudig zijn 
als anderen werkelijkzienzonder te oordelen. 
Inafdeling 76 van de Leer en Verbondenzien we 
een glimp van het karakter van degenen die een 
celestiale heerlijkheid zullen beërven: ‘Zij zien 
zoals zij worden gezien, en kennen zoals zij wor-
den gekend.’Ze zien anderen zoals God hen ziet, 
en Hij ziet hen zoals ze kunnen worden, met een 
prachtig goddelijk potentieel.

Na mijn zending nam ik het tuiniersbedrijf 
over dat mijn broers en ik als tieners waren 
begonnen. Ik had het ook druk met mijn uni-
versitaire studie. In een lenteweek raakte ik door 
de hevige regen en de naderende eindexamens 
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en raison d’une pluie abondante et des examens 
finaux qui approchaient, j’étais dépassé et j’avais 
pris du retard sur mes engagements profession-
nels.

Au milieu de la semaine, le ciel s’est dégagé et 
j’ai donc prévu de rattraper mon travail d’entre-
tien de pelouses après les cours. Cependant, en 
arrivant chez moi, j’ai constaté que mon camion 
et mon équipement avaient disparu. Intrigué, 
je me suis rendu dans les jardins dont je devais 
m’occuper. Dans chacun d’eux, la pelouse avait 
déjà été soigneusement tondue. Dans le dernier 
jardin de la liste, j’ai aperçu mon frère cadet qui 
passait la tondeuse. Il m’a vu, m’a souri et m’a 
salué de la main. Submergé par la reconnais-
sance, je l’ai pris dans mes bras et je l’ai remercié. 
Son acte de service bienveillant a profondément 
renforcé mon amour et ma loyauté à son égard. 
Nous servir mutuellement est une façon indéni-
able de montrer notre amour pour Dieu et son 
fils bien-aimé.

Confessez sa main en toutes choses
Nous manifestons aussi notre amour pour 

Dieu en ayant le cœur reconnaissant. Le Seigneur 
a dit : « Et il n’y a rien qui offense autant Dieu 
[…] que ceux qui ne confessent pas sa main en 
toutes choses. » Nous montrons notre amour 
pour Dieu en reconnaissant qu’il est la source de 
toutes bonnes choses dans notre vie.

Lorsque nous avons lancé une entreprise, 
mon associé et moi faisions une prière sincère 
avant les réunions importantes pour demander 
l’aide de notre Père céleste. Chaque fois, Dieu 
répondait à nos prières et nos réunions se dérou-
laient bien. Après l’une de ces réunions, mon as-
socié m’a fait remarquer que nous étions prompts 
à demander de l’aide, mais lents à remercier. À 
partir de ce jour-là, nous avons pris l’habitude 
d’offrir des prières de gratitude sincères, recon-
naissant la main du Seigneur dans nos réussites. 
Nous montrons notre amour pour Dieu par « 
une attitude reconnaissante».

Si vous m’aimez, gardez mes comman-
dements

Une autre façon de montrer notre amour 
pour notre Père céleste et son fils bien-aimé est 
de choisir de leur obéir. Le Sauveur a dit : « Si 
vous m’aimez, gardez mes commandements. 
» Il ne s’agit pas d’une obéissance aveugle ou 

overweldigd en raakte ik achter met grasmaaien.

Halverwege de week klaarde het weer op. Ik 
was van plan om na mijn colleges mijn tuinwerk 
in te halen. Maar toen ik thuiskwam, waren mijn 
truck en mijn uitrusting verdwenen. Nieuwsgie-
rig bezocht ik de tuinen op de planning; ze waren 
allemaal al keurig onderhouden. In de laatste 
tuin op het schema zag ik mijn jongere broer 
achter de grasmaaier lopen. Hij zag me, glim-
lachte en zwaaide. Uitermate dankbaar omhelsde 
ik hem en bedankte hem. Zijn waardevolle daad 
van dienstbaarheid heeft mijn liefde voor en 
trouw aan hem enorm versterkt. Elkaar dienen 
is een onmiskenbare manier om onze liefde voor 
God en zijn geliefde Zoon te tonen.

 In alle dingen zijn hand belijden
We tonen onze liefde voor God ook met een 

dankbaar hart. De Heer zegt dat de mens God 
zwaar beledigt door niet in alle dingen zijn hand 
te belijden.We tonen onze liefde voor God als wij 
Hem als de bron van al het goede in ons leven 
erkennen.

In de opstartperiode van ons bedrijf baden 
mijn zakenpartner en ik vurig voordat we be-
langrijke vergaderingen hadden, waarbij we om 
de hulp van onze hemelse Vader vroegen. Keer 
op keer verhoorde God onze gebeden en ver-
liepen onze vergaderingen voorspoedig. Na een 
vergadering wees mijn zakenpartner me erop dat 
we wel snel om hulp vroegen, maar niet zo snel 
bedankten. Vanaf dat moment maakten we er een 
gewoonte van om oprechte dankgebeden uit te 
spreken, waarbij we de hand van de Heer in onze 
successen erkenden. Wij tonen onze liefde voor 
God met ‘een dankbare houding’.

 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn gebo-
den in acht

Een andere manier waarop we onze liefde 
voor onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon 
tonen, is door Hen te gehoorzamen. De Heiland 
heeft gezegd: ‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn 
geboden in acht.’Zo’n gehoorzaamheid is niet 
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imposée, mais d’une expression d’amour sin-
cère et volontaire. Notre Père céleste désire que 
nouschoisissionsd’être obéissants. Tamara W. 
Runia appelle cela « obéir par affection ». Elle a 
dit : « Même si nous n’obéissons pasencored’une 
manière parfaite, nous nous efforçons d’obéir 
par affectionmaintenant, en choisissant de rester, 
encore et encore, parce que nous l’aimons. »

Notre Père céleste nous a donné le libre ar-
bitre pour nous inspirer le désir de le choisirvo-
lontairement. Son œuvre et sa gloire ne sont pas 
seulement de réaliser la vie éternelle de l’homme; 
elles impliquent aussi l’espoir que notre plus 
grand désir soit de retourner à lui. Cependant, il 
ne nous forcera jamais à obéir. Dans le cantique « 
Sachez que chacun peut choisir », nous chantons 
:

Il choisira, il bénira,
Avec amour dirigera,
Et montrera le bon chemin,
Mais sans forcer l’esprit humain.
En tant que dirigeants de mission, mon 

épouse, Christina, et moi avons été inspirés par 
de nombreux missionnaires qui ont choisi d’être 
obéissants, pas seulement parce que c’était une 
règle missionnaire, mais parce qu’ils voulaient 
montrer leur amour pour le Seigneur en choisis-
sant humblement de le représenter.

Dale G. Renlund a expliqué : « En tant que 
parent, le but de notre Père céleste n’est pas que 
ses enfantsfassentce qui est juste, mais qu’il-
schoisissentde faire ce qui est juste et deviennent 
un jour comme lui. S’il voulait simplement que 
nous soyons obéissants, il se servirait de récom-
penses et de punitions pour influer sur notre 
comportement. » Nous montrons notre amour 
pour Dieu lorsque nous choisissons de lui obéir 
et de le suivre.

Notre Père céleste et notre Sauveur recon-
naissent l’expression de notre amour pour eux 
lorsque nous les plaçons au premier plan dans 
notre vie, lorsque nous nous servons mutuelle-
ment, lorsque nous reconnaissons avec gratitude 
toutes les bénédictions qu’ils nous accordent, et 
lorsque nous choisissons de leur obéir et de les 
suivre.

Je témoigne que chacun de nous est vrai-
ment un enfant de Dieuet que son amour pour 
nous est parfait. Je témoigne qu’il aspire à ce que 
nous ressentions son amour par des moyens que 
nous pouvons reconnaître et comprendre. Et le 

blindelings of geforceerd, maar een oprechte, 
vrijwillige uiting van liefde. Onze Vader in de 
hemel verlangt dat wij gehoorzaamwillenzijn. 
Zuster Tamara W. Runia heeft dat ‘liefdevol ge-
hoorzaam’ zijn genoemd. Ze zei: ‘Hoewel wenog-
niet volmaakt gehoorzaam zijn, [proberen we]
nuom liefdevol gehoorzaam te zijn, en [besluiten 
we] steeds weer om te blijven omdat we Hem 
liefhebben.’

Onze hemelse Vader heeft ons keuzevrijheid 
gegeven om ons te inspireren voor Hem tewil-
lenkiezen.Zijn werk en heerlijkheid bestaat niet 
alleen uit het tot stand brengen van ons eeuwige 
leven,maar omvat ook de hoop dat het ons groot-
ste verlangen is om bij Hem terug te keren. Maar 
God zal ons nooit dwingen om te gehoorzamen. 
In de lofzang ‘O weet, dat elke ziel is vrij’, zingen 
we:

Voor ieder is ’t geloven vrij,
God roept tot allen: Komt tot Mij!
Zijn wij gehoorzaam aan dat woord,
Dan helpt Hij ons ook verder voort.’
Als zendingsleiders werden mijn vrouw, 

Christina, en ik geïnspireerd door zoveel zen-
delingen die ervoor kozen om gehoorzaam te 
zijn, niet alleen omdat het een zendingsnorm 
was, maar ook omdat ze hun liefde voor de Heer 
wilden tonen door er nederig voor te kiezen Hem 
te vertegenwoordigen.

Ouderling Dale G. Renlund heeft gezegd: 
‘Het doel van onze hemelse Vader voor de opvoe-
ding is niet zozeer om zijn kinderen het goede te 
latendoen, als wel om zijn kinderen voor het goe-
de te latenkiezenen uiteindelijk te worden zoals 
Hij is. Als Hij alleen maar gehoorzaamheid van 
ons verlangde, zou Hij ons gedrag met onmid-
dellijke beloningen en straffen beïnvloeden.’We 
tonen onze liefde voor God als we ervoor kiezen 
om Hem te gehoorzamen en te volgen.

Onze hemelse Vader en onze Heiland 
herkennen onze uitingen van liefde voor Hen 
wanneer we Hen op de eerste plaats zetten, elkaar 
dienen, dankbaar elke zegen van Hen erkennen 
en ervoor kiezen om Hen te gehoorzamen en te 
volgen.

Ik getuig dat ieder van ons echt een kind van 
God isen dat Hij ons op volmaakte wijze liefheeft.
Ik getuig dat Hij wil dat wij zijn liefde kunnen 
herkennen en begrijpen. En de prachtige paradox 
is dat we zijn liefde voor ons nog dieper zullen 
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merveilleux paradoxe, c’est que nous ressentirons 
son amour pour nous encore plus intensément 
en montrant notre amour pour lui. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen.

voelen als we onze liefde voor Hem tonen.In de 
naam van Jezus Christus. Amen.
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