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Nous pouvons tous bénéficier dun nouveau départ
grace a Jésus-Christ et par lui. Oui, méme vous.

Une évidence dans les Ecritures : Jésus
allait de lieu en lieu faisant du bien

Jésus « allait de lieu en lieu faisant du bien».
Clest ainsi que le livre des Actes résume simple-
ment les choses. Quelle évidence flagrante ! Jésus
allait assurément de lieu en lieu en faisant du
bien ! Il est Iessence méme et la source de toute
bonté! Il a consacré toute sa vie dans la condition
mortelle a faire le bien. Il est « miséricordieux et
compatissant, lent a la colere [et] riche », infini
en bonté et éternel en miséricorde.

Toute tentative de décrire ou de résumer sa
bonté et sa miséricorde serait insuffisante ! En
vérité, comme l'apotre Jean I'a exprimé, si nous
tentions de consigner chaque manifestation de la
bonté du Sauveur, « le monde méme [ne pour-
rait] contenir les livres quon écrirait».

Jésus-Christ offre a chacun de nous un
nouveau départ

Les exemples précis que nous avons, immor-
talisés dans les Ecritures, de Jésus allant de lieu
en lieu en « faisant du bien » suscitent une pro-
fonde admiration et un émerveillement, surtout
lorsque nous réfléchissons a ce que cela devait
étre dy assister : étre témoin de ses miracles,
recevoir ses enseignements et faire lexpérience
de son pouvoir guérisseur. Il a conversé avec
les exclus de la société, il a touché les malades
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Dankzij Jezus Christus kunnen wij allemaal op-
nieuw beginnen. Jij ook.

Een understatement in de Schriften:
Jezus is het land doorgegaan, terwijl Hij
goeddeed

Jezus ging het land door ‘terwijl Hij goed-
deed’We lezen die eenvoudige woorden in het
boek Handelingen. Wat een enorm understate-
ment! Jezus Christus ging zeker het land door
terwijl Hij goeddeed! Hij is de verpersoonlij-
king - en de bron - van goedheid!Hij heeft zijn
hele aardse leven aan goeddoen toegewijd. Hij
is ‘barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan
goedertierenheid en trouw’, oneindig in goedheid
en genade.

Elke poging om zijn goedheid en barmhar-
tigheid te beschrijven of samen te vatten zou een
understatement zijn! Echt waar, zoals de apos-
tel Johannes probeerde uit te drukken, als we
zouden proberen om elke uiting van de goedheid
van de Heiland vast te leggen, dan zou ‘de wereld
zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten’

Jezus Christus biedt ieder van ons een
nieuw begin

De specifieke voorbeelden in de Schriften
van Jezus die ‘goeddeed’ wekken diep ontzag en
verwondering op, vooral als we overwegen hoe
het zou zijn geweest om daar te zijn, getuige te
zijn van zijn wonderen, zijn leer te ontvangen en
zijn genezingen te aanschouwen. Hij sprak met
de verschoppelingen, Hij raakte de zieken en
onreinen aan, Hij bracht troost aan de vermoei-
den, Hij onderwees bevrijdende waarheid en Hij
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et les impurs, il a apporté du réconfort a ceux

qui étaient fatigués, il a enseigné des vérités
libératrices et il a appelé les pécheurs au repentir.
A chaque lépreux, aveugle et femme adulteére ;
aux boiteux, aux sourds et aux muets ; & chaque
mere éplorée, pére désespéré, veuve en deuil ; aux
condamnés, aux humiliés et aux souffrants ; aux
meurtris de corps et desprit, ce qu’il a offert, cest
un nouveau départ. Oui, encore une évidence
incontestable !

Tout ce qu’il a dit et fait a offert un nouveau
départ a chacun de ceux qu’il a guéris, bénis,
enseignés et délivrés du péché. Il ne sest pas
détourné deux et il ne se détournera assurément
pas de vous. Imaginez maintenant entendre, de sa
bouche, 'une de ces paroles qui donnent la vie :

« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »

« Jeune fille, leve-toi, je te le dis. »

« Sois pur. »

« Je ne te condamne pas non plus : va, et ne
péche plus. »

« Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix. »

Les paroles du Sauveur a ces personnes
étaient breves, mais par ces simples mots, il leur
offrait de grandes perspectives de pardon, de
guérison, de rétablissement, de paix et de vie
éternelle. Et la merveilleuse nouvelle, cest qu’il
nous offre le méme nouveau départ, a vous et a
moi. Nous pouvons tous bénéficier d'un nouveau
départ grace a Jésus-Christ et par lui. Oui, méme
vous. Les nouveaux départs sont au cceur du
plan du Pére pour ses enfants. Cest I'Eglise des
nouveaux commencements ! Cest I'Eglise des
nouveaux départs !

L'Eglise des nouveaux départs

Par le baptéme deau et d’Esprit, nous nais-
sons « de nouveau» et pouvons « marcher en
nouveauté de vie». Quelle espérance ce nou-
veau départ apporte-t-il a celui qui a cheminé
péniblement sous le poids du péché ou souffert
les conséquences d’'une vie agitée et de relations
dysfonctionnelles ? Jésus navait lui-méme besoin
ni de pardon pour ses péchés, ni d'un nouveau
départ dans la vie, et pourtant, il sest fait baptiser,
nous montrant clairement le chemin du nouveau
départ qu’il a tracé pour chacun de nous.

Et notre nouveau départ ne se produit pas
une seule fois. Nous avons tendance a penser que
notre baptéme est notre seule chance de repartir
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riep zondaars tot bekering. Hij bood een nieuw
begin aan elke melaatse en blinde, elke overspe-
lige vrouw; aan de verlamde, dove en stomme;
aan elke treurende moeder, wanhopige vader

en rouwende weduwe; aan de veroordeelden,
beschaamden en lijdenden; en aan degenen die
lichamelijk en geestelijk dood waren. Ja, nog een
verbluffend understatement!

Alles wat Hij zei en deed, betekende een
nieuw begin voor iedereen die Hij genas, zegen-
de, onderwees en van zonden verloste. Hij heeft
Zich niet van hen teruggetrokken, en Hij zal Zich
zeker niet van jou terugtrekken. Stel je voor dat
je op dit moment een van deze levenschenkende
woorden van Hem hoort:

‘Zoon, uw zonden zijn u vergeven’

‘Meisje (Ik zeg je), sta op’

‘Word gereinigd’

‘Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig
niet meer.

‘Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u
behouden; ga heen in vrede!’

Wat de Heiland tegen deze mensen zei, was
beknopt, maar daarmee schetste Hij een enorm
nieuw perspectief van vergeving, genezing,
herstel, vrede en eeuwig leven. En het geweldi-
ge nieuws is dat Hij ons hetzelfde nieuwe begin
biedt. Dankzij Jezus Christus kunnen wij alle-
maal opnieuw beginnen. Jij ook.Een nieuw begin
staat centraal in het plan van de Vader voor zijn
kinderen. Dit is de kerk van het nieuwe begin!
Dit is de kerk van een nieuwe start!

Dit is de kerk van het nieuwe begin

Door de doop met water en de Geest worden
we ‘opnieuw geborenen kunnen we ‘in een nieuw
leven [...] wandelen’Hoeveel hoop brengt dat
nieuwe begin voor iemand die gebukt gaat onder
de last van zonde of lijdt onder de gevolgen van
een moeizaam leven en verstoorde relaties? Jezus
had geen vergeving van zonden of een nieuwe
start nodig, maar toch liet Hij Zich dopen, waar-
mee Hij ons op indrukwekkende wijze de weg
wees naar het nieuwe begin dat Hij voor ieder
van ons heeft uitgestippeld.

En ons nieuwe begin is niet iets eenma-
ligs. We denken soms dat de doop onze enige
kans op een nieuw begin is. Maar dat is niet zo.
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de zéro. Ce nest pas le cas. Nous ne disposons
pas d’une seule chance. Chaque jour peut étre un
nouveau départ | Chaque semaine lest certaine-
ment lorsque nous prenons un petit morceau de
pain et buvons un gobelet deau en souvenir du
don de notre Sauveur parfait, qui est mort dans
le but précis de nous offrir autant de nouveaux
départs que nécessaire ! Jésus nous accorde au-
tant de nouveaux départs que nécessaire.

En nous engageant joyeusement a vivre une
nouvelle vie en Christ, nous pouvons devenir une
« nouvelle créature », ou les choses anciennes
disparaissent et toutes choses deviennent nou-
velles. Quel soulagement ces nouveaux départs
apportent a une dame qui persévere, en exergant
continuellement la foi dans le pouvoir de notre
Rédempteur de guérir et de rétablir, malgré les
revers écrasants d'une vie dans un monde déchu !
Le Sauveur n’a jamais renoncé a son engagement
d’accomplir la volonté du Pére et de mener a bien
sa mission expiatoire divine, méme au prix d’'une
souffrance qui I'a fait trembler, saigner a chaque
pore, souffrir de corps et desprit, et prier pour ne
pas devoir boire la coupe ameére. Encore une fois,
il nous montrait ce quest la persévérance fidele
avec Dieu.

Chaque fois que nous contractons une
alliance et que nous nous efforcons de la respect-
er, NOUs pouvons recevoir un « coeur nouveau
» et une mesure plus abondante d’un « esprit
nouveau». Peu a peu, en invitant davantage sa
bonté dans notre cceur et en faisant taire les voix
décourageantes dans notre téte, nous devenons
son peuple, parce que nous faisons véritablement
de lui notre Dieu. Jésus désire ardemment étre
notre Roi, notre Berger et notre Prince de la paix,
et cest a nous de choisir de le reconnaitre en tant
que tel dans notre coeur et notre esprit.

Un nouveau départ concernant notre
regard sur le repentir

Le repentir ouvre la porte a nos nouveaux
départs, Nnos nouveaux commencements et nos
secondes chances. Les enseignements de Russell
M. Nelson ont dissipé les malentendus concer-
nant le don divin du repentir et je crois que nous
commencons enfin a en comprendre la portée.

Il est inspirant dentendre nos jeunes parler
de ce que le repentir signifie pour eux. J’ai récem-
ment entendu une jeune fille dire, le sourire aux
levres : « Quand je pense au repentir, au repentir
quotidien, je ressens une joie et une espérance
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We hebben niet slechts één kans. Deze nieu-

we kansen kunnen zich elke dag voordoen! En
zeker elke week, als we een stukje brood eten en
een bekertje water drinken ter gedachtenis aan
het geschenk van onze volmaakte Heiland, die
stierf met het uitdrukkelijke doel om ons zoveel
nieuwe kansen te geven als we nodig hebben!
Jezus geeft ons zoveel nieuwe beginpunten als we
nodig hebben.

Met toewijding en vreugde in een nieuw
leven in Christus kunnen we een ‘nieuwe schep-
ping’ worden, waarbij het oude voorbijgaat en
alles nieuw wordt.Wat voor verlichting biedt zon
nieuwe dageraad aan een ziel die blijft proberen,
die blijft kiezen voor geloof in de kracht van
onze Verlosser om te genezen en te herstellen,
ondanks de verwoestende tegenslagen in een
gevallen wereld? De Heiland bleef standvastig de
wil van de Vader vervullen en volbracht zijn god-
delijke verzoening, zelfs toen de pijn Hem deed
beven, Hij uit elke porie bloedde, zijn lichaam en
geest leden, en Hij bad dat de bittere drinkbeker
van Hem zou worden weggenomen.Opnieuw liet
Hij ons zien hoe trouw volharden in God eruit-
ziet.

Met elk verbond dat we sluiten en elke
inspanning die we leveren om het na te komen,
kunnen we een ‘nieuw hart’ en een ‘nieuwe geest’
ontvangen.Naarmate we zijn goedheid in ons
hart toelaten en de negatieve stemmen in ons
hoofd verdrijven, worden we stap voor stap zijn
volk, omdat we Hem echt als onze God aanvaar-
den. Jezus wil zo graag onze Koning, onze Herder
en onze Vredevorst zijn, en wij kunnen Hem in
ons hart en onze gedachten toelaten.

Een nieuw begin in onze opvatting van
bekering

Bekering opent de deur naar een nieuw
begin, een nieuwe start en een tweede kans. De
leringen van onze dierbare president Russell M.
Nelson hebben misvattingen over de goddelijke
gave van bekering weggenomen, en ik denk dat
we het eindelijk gaan begrijpen.

Het is boeiend om te horen hoe onze jon-
geren beschrijven wat bekering voor hen bete-
kent. Onlangs hoorde ik een jongevrouw met
een glimlach op haar gezicht zeggen: ‘Als ik aan
bekering denk, dagelijkse bekering, voel ik zoveel
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incroyables. Je ressens l'amour et la joie de mon
Pére céleste et de mon Sauveur. Je n'ai pas peur
de prier notre Pére céleste et de lui demander
de l'aide dans toutes mes difficultés. Je sais qu’ils
ne cherchent pas a me prendre en faute. Leurs
bras sont grand ouverts. Cest ce que signifie le
repentir pour moi. » Cette jeune fille comprend
que, grace a Jésus-Christ, elle peut prendre de
nouveaux départs !

Un nouveau départ pour tous, a chaque
instant

Avez-vous besoin de prendre un nouveau
départ ? Est-ce vraiment possible pour vous aussi
? Pensez aux personnes auxquelles le Sauveur a
porté secours : celles qu’il a enseignées, guéries,
ramenées a la vie, rétablies et celles auxquelles
il a pardonné. Les choisissait-il en fonction de
leur classe sociale ou de leur origine ? Faisait-il
une distinction entre les justes et les pécheurs ?
Choisissait-il les personnes qui étaient plus méri-
tantes ou plus aimées ? Non.

Certaines personnes sont venues a lui avec
une grande foi, croyant en son pouvoir guéris-
seur, comme la femme atteinte d’'une perte de
sang, le centurion romain dont le serviteur était
mourant, le lépreux, Jairusou l'aveugle Bartimée.
Chacun deux a mis sa foi a [épreuve, espérant
que la bonté et le pouvoir du rabbin de Nazareth
transformeraient leur vie et leur avenir. Et il I'a
fait. Il a laissé son pouvoir guérisseur se déverser.

Mais Jésus a aussi béni ceux dont la foi
chancelait, comme le pére de lenfant malade qui
sest écrié, peut-étre comme vous l'avez déja fait
: « Je crois ! viens au secours de mon incrédu-
lité! » Il a méme déversé sa compassion sur ceux
qui ne l'avaient pas recherché, comme la femme
adultére, la veuve de Nain, ’homme infirme pres
de la piscine de Béthesdaou l'aveugle-né. Avez-
vous déja ressenti qu’il vous bénissait dans votre
vie, sans méme que vous l'ayez recherché ou suivi
?

A chacun de ces personnages des Ecritures,
et a tous ceux qui ont accepté découter sa parole
et d'agir en conséquence, il a offert un nouveau
départ, qu’il sSagisse d'une nouvelle vie apres vous
étre repenti de vos péchés, d'une nouvelle vie
libérée de la maladie ou d’'une nouvelle vie apres
la mort.

Quest-ce que cela signifie pour vous et moi ?
Sa bonté, sa miséricorde et son amour bienveil-

Page4 — Il ne s'agit pas d'une publication officielle.

vreugde en hoop. Ik voel de liefde en de blijd-
schap van mijn hemelse Vader en mijn Heiland.
Ik ben niet bang om tot onze hemelse Vader te
bidden en Hem om hulp te vragen bij iets waar ik
moeite mee heb. Ik weet dat Ze niet proberen me
te betrappen als ik iets verkeerd doe. Hun armen
zijn uitgestrekt. Dat is bekering voor mij, zei ze.
Deze jongevrouw begrijpt dat ze dankzij Jezus
Christus opnieuw kan beginnen!

Een nieuw begin voor iedereen, telkens
weer

Heb je een nieuw begin nodig? Kun je een
nieuwe start maken, zelfs jij? Denk aan de men-
sen die de Heiland diende - de mensen die Hij
onderwees, genas, opwekte, vergaf en herstelde.
Koos Hij ze uit een bepaalde economische klasse
of achtergrond? Maakte Hij onderscheid tussen
rechtvaardigen en zondaars? Koos Hij bepaalde
mensen uit omdat ze het meer verdienden of
meer geliefd waren? Nee.

Sommigen kwamen met veel geloof bij
Hem, vol vertrouwen in zijn macht om te gene-
zen, zoals de vrouw die bloedvloeiingen had,de
Romeinse hoofdman wiens dienaar op sterven
lag,de melaatse,Jairusen de blinde Bartimetis.Ze
zetten elk hun geloof op het spel, in de hoop dat
de goedheid en macht van de rabbi uit Nazareth
hun leven en hun vooruitzichten zou veranderen.
En dat deed Hij. Hijj liet zijn genezende kracht
stromen.

Maar Jezus zegende ook degenen die een
wankelend geloof hadden, zoals de vader van het
zieke kind die, misschien net als wij, uitriep: Tk
geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.En Hij
betoonde zelfs medeleven aan degenen die Hem
helemaal niet hadden gezocht, zoals de vrouw die
overspel had gepleegd,de weduwe van Nain,de
gehandicapte man bij het bad van Bethesda,en de
man die blind geboren was.Heb je gemerkt dat
Hij in jouw leven goeddoet, zelfs als je Hem niet
zoekt of volgt?

Aan elk van deze personen uit de Bijbel, en
aan iedereen die wilde luisteren en reageren, gaf
Hij een nieuw begin, of dat nu een nieuw leven
was waarin zonden waren vergeven, een nieuw
leven waarin ziekte was genezen, of een nieuw
leven waarin iemand uit de dood was opgewekt.

Wat betekent dat voor jou en mij? Zijn
goedheid, barmhartigheid en liefde kennen geen
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lant sont sans limites. Les nouveaux départs sont
au cceur du plan du Pére ! Les nouveaux com-
mencements sont la mission du Fils ! Les aubes
nouvelles, les nouveaux chapitres et les nouvelles
chances sont lessence méme de la bonne nou-
velle de I'Evangile !

Etes-vous resté trop longtemps éloigné de vos
alliances pour prendre un nouveau départ ? Non.
Etes-vous tombé trop souvent dans les mémes
travers pour qu'une nouvelle chance ne vous soit
pas accordée ? Non. Vous étes-vous trop éloigné
du Christ pour qu’il ne vous aide pas a écrire une
nouvelle histoire des aujourd’hui ? Non. Ladver-
saire est le seul a tirer profit de I'idée que vous
étes perdu. Vous ne létes pas.

Les nouveaux départs ne concernent pas
seulement nos péchés et nos erreurs. Par la bonté
et la grace du Sauveur, nous pouvons prendre de
nouveaux départs qui transforment notre fagon
de penser, nos mauvaises habitudes, notre mau-
vaise humeur, notre attitude négative, notre sen-
timent d’'impuissance, ainsi que notre tendance
a rejeter la faute sur autrui et a fuir nos respons-
abilités. Vous pouvez réellement changer des
aspects de votre personnalité qui vous épuisent
depuis des années. Vous pouvez repartir grice au
pouvoir du Maitre des nouveaux départs. Il ne se
lasse jamais de nous les accorder.

A ceux qui luttent sans cesse contre le méme
péché ou la méme difficulté, nabandonnez pas. 11
na pas placé dobstacle sur votre route. Il na pas
fixé de limite a vos secondes chances. Contin-
uez d'avancer. Persévérez. Cherchez du soutien
aupres des personnes qui vous entourent. Placez
votre confiance dans le nouveau départ qui vous
attend chaque fois que vous retournez vers votre
Pére avec un coeur sincere. Laissez les péchés
délibérés, les rechutes désinvoltes et la rébellion
orgueilleuse derriére vous, ou ils doivent rester.
Vous nétes pas condamnés a rester la personne
que vous étiez. Accueillez votre nouveau départ,
votre deuxiéme, troisiéme, quatriéme, ou méme
centieme chance, offerte par le sang expiatoire de
Jésus-Christ.

Je ’ai pas de mots pour exprimer ma recon-
naissance pour les nouveaux départs qui mont
été accordés et pour tous ceux qui me seront
accordés a l'avenir.

Conclusion

Notre Sauveur a prononcé une derniere
phrase sans laquelle il n'y aurait aujourd’hui au-
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grenzen. Een nieuw begin staat centraal in het
plan van de Vader! Een nieuwe start is de zen-
ding van de Zoon! Een nieuwe dageraad, een
nieuw hoofdstuk en een nieuwe kans vormen de
eenvoudige kern van het goede nieuws van het
evangelie!

Ben je te lang weggeweest van je verbonden
om een nieuw begin te kunnen maken? Nee. Heb
je iets te vaak gedaan om nog een kans te krij-
gen? Nee. Ben je te ver van Christus afgedwaald
om met zijn hulp vanaf nu een nieuw verhaal te
schrijven? Nee. De tegenstander is de enige die
baat heeft bij de gedachte dat je ten onder bent
gegaan. Maar dat ben je niet.

Een nieuw begin is er niet alleen voor onze
zonden en fouten. Dankzij de goedheid en
genade van de Heiland kunnen we een nieuwe
start maken die verandering teweegbrengt in
oude denkwijzen, slechte gewoonten, humeurige
karakters, negatieve houdingen, gevoelens van
machteloosheid, en de neiging om anderen de
schuld te geven en onze eigen verantwoordelijk-
heid te ontlopen. Je kunt zelfs dingen aan jezelf
veranderen die je al jarenlang dwarszitten. Je
kunt opnieuw beginnen dankzij de kracht van de
Meester van het nieuwe begin. Hij krijgt er nooit
genoeg van om ons een nieuw begin te geven.

Aan hen die steeds weer met dezelfde zonde
of tegenslag worstelen: houd vol. Hij legt geen
obstakels op je pad. Hij stelt geen limiet aan het
aantal kansen dat je krijgt. Blijf doorgaan. Blijf
het proberen. Vraag om hulp aan de mensen om
je heen. En vertrouw op het nieuwe begin dat
er elke keer voor je is als je je weer oprecht tot
de Vader wendt. Laten we opzettelijke zonden,
terloopse herhalingen en trotse opstandigheid
achter ons laten, waar ze thuishoren. Je hoeft
niet te zijn wie je voorheen was. Maak gebruik
van een nieuwe start, de tweede, derde, vierde of
honderdste kans die je door het zoenbloed van
Jezus Christus wordt geboden.

Ik ben onbeschrijflijk dankbaar voor het
nieuwe begin dat ik heb ontvangen en ook voor
die die ik nog zal ontvangen.

Tot slot

Onze Heiland sprak nog één laatste under-
statement uit, en zonder dat understatement zou
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cune raison despérer ou de se réjouir. Apres les
souffrances atroces de Gethsémané et au terme
du supplice de la croix, il a simplement dit : «
Tout est accompli. » La prophétie messianique
sétait accomplie, et la dette pour les péchés et
les souffrances de '’humanité avait été entiere-
ment payée. Il a déclaré que son sacrifice infini et
éternel était « accompli». Pourtant, son expiation
ne sest pleinement achevée quiau troisieéme jour,
lorsqu’il a lui-méme connu une vie nouvelle,ce-
nouveau départ en tant quétre glorifié et ressus-
cité par le pouvoir du Pere.

Parce qu’il a toujours fait ce qui était agréable
a son Pere, et parce qu’il a « souffert la volonté du
Pére en tout», vous et moi pouvons prendre de
nouveaux départs. Prenez dés aujourd’hui, des
maintenant, votre nouveau de’part. Jésus-Christ
est PAuteur et le Consommateur de notre foi,
écrivant avec nous d'innombrables nouveaux
chapitres. Il est le Commencement et la Fin,
la fin de notre honte et de nos souffrances, et
le commencement d’'une nouvelle vie en lui. Il
nous permet de recevoir sa grace, de laisser le
passé derriére nous et de recommencer par une
aube nouvelle, autant de fois que nécessaire. Ouli,
véritablement, « le bonheur et la grace [nous]
accompagneront tous les jours de [notre] vie».
Au nom de Jésus-Christ. Amen.
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er geen reden voor hoop of vreugde zijn. Na de
lijldensweg in Gethsémané en aan het einde van
de marteling aan het kruis, zei Hij eenvoudig-
weg: ‘Het is volbracht!"De messiaanse profetie
was in vervulling gegaan, en de schuld voor de
zonden en het lijden van de mensheid was volle-
dig betaald. Hij verklaarde zijn oneindige, eeuwi-
ge offerande als ‘volbracht'Maar zijn verzoening
zou niet volledig zijn geweest als Hij niet Zelf op
de derde dag nieuw leven had ontvangen,het-
nieuwe begin als verheerlijkt, herrezen Persoon
door de macht van de Vader.

Omdat Hij altijd deed wat zijn Vader be-
haagde,en omdat Hij Zich ‘in alle dingen aan de
wil van de Vader [heeft] onderworpen kunnen
wij een nieuw begin inluiden. Accepteer alsje-
blieft je nieuwe begin, vandaag nog, nu meteen.
Jezus Christus is de Leidsman en Voleinder van
ons geloof, en samen met ons schrijft Hij tal-
loze nieuwe hoofdstukken. Hij is het begin en
het einde - het einde van onze schaamte en ons
lijden, en het begin van een nieuw leven in Hem,
waardoor we zijn genade kunnen ontvangen,
het verleden achter ons kunnen laten en zo vaak
als nodig is met een nieuwe dageraad opnieuw
kunnen beginnen. Zijn ‘goedheid en goedertie-
renheid zullen [ons] volgen al de dagen van [ons]
lever’In de naam van Jezus Christus. Amen.
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