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As we diligently seek to have charity and virtue fill 
our lives, our confidence in approaching God will 
increase.

My dear brothers and sisters, I am grateful to 
speak to you today in this important general con-
ference. My eyes continue to get older. Thank you 
for your understanding as I deliver my message.

We live in a day of great momentum in The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I am 
filled with joy as I see progress in so many areas.

I am especially inspired by our youth. They 
are giving service in large numbers. They are 
seeking their ancestors and performing ordi-
nances in the temple. Our young men and wom-
en are submitting applications for missionary 
service in record numbers. The rising generation 
isrising upas stalwart followers of Jesus Christ.

Recently I met a new great-granddaugh-
ter. When I contemplate the challenges she will 
experience in her life, I feel a great desire to help 
her build faith in Jesus Christ. Living His gospel 
is essential for her future happiness.

She, like each of us, will face challenges. 
We all will experience illness, disappointment, 
temptation, and loss. These challenges can knock 
our self-confidence. However, disciples of Jesus 
Christ have access to a different kind of confi-
dence.

When we make and keep covenants with 
God, we can have confidence that is born of the 
Spirit. The Lord told the Prophet Joseph Smith 
that our confidence can “wax strong in the 
presence of God.”Imagine the comfort of having 

Naarmate we streven naar meer naastenliefde en 
deugd, zullen we God met meer zelfvertrouwen 
benaderen.

Geliefde broeders en zusters, ik ben dank-
baar dat ik jullie vandaag in deze belangrijke 
algemene conferentie mag toespreken. Ik kan 
niet meer zo goed zien. Ik hoop op jullie begrip 
terwijl ik mijn toespraak houd.

Dit is een bruisende tijd voor De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Da-
gen. Het doet mij plezier om op zo veel gebieden 
vooruitgang te zien.

Ik word vooral geïnspireerd door onze jonge-
ren. Ze dienen in groten getale. Ze doen onder-
zoek naar hun voorouders en verrichten tempel-
verordeningen. Een recordaantal jonge mannen 
en vrouwen meldt zich aan om een zending te 
vervullen. De opkomende generatiekomt opvoor 
Jezus Christus en volgt Hem dapper.

Ik heb er pas een nieuwe achterkleindochter 
bij gekregen. Als ik nadenk over de moeilijkhe-
den die haar te wachten staan, heb ik een groot 
verlangen om haar te helpen geloof in Jezus 
Christus te ontwikkelen. Leven naar zijn evange-
lie is cruciaal voor haar geluk.

Ze zal net als iedereen met tegenslagen 
te maken krijgen. Ze zal ziekte, teleurstelling, 
verleiding en verlies meemaken. Die moeilijkhe-
den kunnen funest zijn voor ons zelfvertrouwen. 
Maar discipelen van Jezus Christus hebben toe-
gang tot een andere bron van vertrouwen.

Als we verbonden met God sluiten en die 
nakomen, kan de Geest ons meer zelfvertrouwen 
geven. De Heer zei tegen de profeet Joseph Smith 
dat ons ‘vertrouwen in de tegenwoordigheid van 
God sterk [kan] worden’.Stel je voor dat je op je 
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confidence in the presence of God!

When I speak of having confidence before 
God, I am referring to having confidence in 
approaching Godright now! I am referring to 
praying with confidence that Heavenly Father 
hears us, that He understands our needs better 
than we do. I am referring to having confidence 
that He loves us more than we can comprehend, 
that He sends angels to be with us and with those 
we love.I am referring to having confidence that 
He yearns to help each of us reach our highest 
potential.

Now, how do we gain such confidence? The 
Lord answers this question with these words: 
“Let thy bowels … be full of charity towards all 
men, … and let virtue garnish thy thoughts un-
ceasingly;thenshall thy confidence wax strong in 
the presence of God.”

There’s the key! In the Lord’s own words, 
charity and virtue open the way to having con-
fidence before God! Brothers and sisters, we can 
do this! Our confidence can truly wax strong in 
the presence of God, right now!

Let’s consider both charity and virtue.

First, charity. Two years ago, I called upon us, 
as covenant followers of Jesus Christ, to be peace-
makers. I repeat what I said then: “Anger never 
persuades. Hostility builds no one. Contention 
never leads to inspired solutions.”

True charity towards all men is the hallmark 
of peacemakers! It is imperative that we have 
charity in our discourse, both public and private. 
I thank those of you who took my previous coun-
sel to heart. But we can still do better.

The present hostility in public dialogue and 
on social media is alarming. Hateful words are 
deadly weapons. Contention prevents the Holy 
Ghost from being our constant companion.

As followers of Jesus Christ, we should lead 
the way as peacemakers. As charity becomes part 
of our nature, we will lose the impulse to demean 
others. We will stop judging others. We will have 
charity for those from all walks of life.Charity 
towards all men is essential to our progress. 
Charity is the foundation of a godly character.

gemak bent en zelfvertrouwen hebt in de tegen-
woordigheid van God!

Als ik het over zelfvertrouwen bij God heb, 
bedoel ik dat we Godnu directvol zelfvertrouwen 
kunnen benaderen! Ik bedoel dat we kunnen bid-
den en erop vertrouwen dat onze hemelse Vader 
ons hoort, en dat Hij beter weet wat wij nodig 
hebben dan wijzelf. Ik bedoel dat we erop kun-
nen vertrouwen dat Hij meer van ons houdt dan 
we ons kunnen voorstellen, en dat Hij engelen 
naar ons en onze dierbaren stuurt.Ik bedoel dat 
we erop kunnen vertrouwen dat Hij ons graag wil 
helpen ons hoogste potentieel te bereiken.

Maar hoe ontwikkelen we dat vertrouwen? 
De Heer zegt het zo: ‘Laat […] uw binnenste vol 
naastenliefde zijn jegens alle mensen […], en laat 
deugd onophoudelijk uw gedachten sieren;danzal 
uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God 
sterk worden.’

Zo doen we dat! De Heer zegt zelf dat naas-
tenliefde en deugd leiden tot vertrouwen in de 
tegenwoordigheid van God! Broeders en zusters, 
dit is niet moeilijk! Ons vertrouwen in de tegen-
woordigheid van God kan echt sterk worden, nu 
al!

Laten we naastenliefde en deugd eens nader 
bekijken.

Ten eerste, naastenliefde. Twee jaar geleden 
heb ik jullie allen als verbondsvolgelingen van 
Jezus Christus opgeroepen om vredestichters te 
zijn. Ik zei toen ook al: ‘Woede overtuigt nooit. 
Van vijandigheid wordt niemand beter. Ruzie 
leidt nooit tot geïnspireerde oplossingen.’

Ware naastenliefde voor iedereen is kenmer-
kend voor vredestichters! We moeten absoluut 
naastenliefde betrachten in onze omgang met 
anderen, in het openbaar en thuis. Ik dank allen 
die mijn raad toen ter harte hebben genomen. 
Maar we kunnen het nog beter doen.

We zien nu een alarmerende vijandigheid in 
publieke forums en op sociale media. Woorden 
van haat zijn dodelijke wapens. Conflicten weer-
houden de Heilige Geest ervan onze constante 
metgezel te zijn.

Als volgelingen van Christus moeten we 
voorbeeldige vredestichters zijn. Als naastenlief-
de een deel van ons karakter wordt, zullen we 
niet meer geneigd zijn anderen te vernederen. 
We zullen geen oordeel meer vellen. We zul-
len naastenliefde hebben voor mensen van alle 
rangen en standen.Naastenliefde voor iedereen 
is cruciaal voor onze vooruitgang. Naastenliefde 
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Let us plead with our Heavenly Father to fill 
our hearts with greater charity—especially for 
those who are difficult to love—for charity is a 
gift from our Heavenly Father for true followers 
of Jesus Christ.The Savior is the Prince of Peace.
We are to be His instruments for peace.

Now, let us speak of virtue. The Lord tells us 
to garnish our thoughtsunceasinglywith virtue. 
Imagine the boost you will receive to any positive 
thought when you enhance it with virtue. Virtue 
makes everything better and happier! On the 
other hand, imagine what will happen when you 
add virtue to an impure thought, a cruel thought, 
or a depressing thought. Virtue will drive away-
thosethoughts. Virtue will free you from anxious, 
troublesome thoughts.

Brothers and sisters, as the world grows more 
wicked, we need to grow increasingly pure. Our 
thoughts, words, and actions need to be unfail-
ingly virtuous and filled with the pure love of 
Jesus Christ towards all men. The great opportu-
nity before us is to become the people God needs 
us to be.

Regular worship in the house of the Lord 
increases our capacity for both virtue and charity. 
Thus, time in the temple increases our confidence 
before the Lord. Increased time in the temple will 
help us prepare for the Second Coming of our 
Savior, Jesus Christ. We do not know the day or 
the hour of His coming.But I do know that the 
Lord is prompting me to urge us to get ready for 
that “great and dreadful day.”

As we diligently seek to have charity and 
virtue fill our lives, our confidence in approach-
ing God will increase. I invite you to take inten-
tional steps to grow inyourconfidence before the 
Lord.Then, as we go to our Heavenly Father with 
increasing confidence, we will be filled with more 
joy, and your faith in Jesus Christ will increase.
We will begin to experience spiritual power that 
exceeds our greatest hopes.

We are grateful to the Lord for the acceler-
ation of temple-building in recent years. Under 
His direction, today we announce plans to con-
struct a temple in each of these 15 locations:

Reynosa, Mexico
Chorrillos, Peru

ligt ten grondslag aan een goddelijk karakter.
Laten we onze hemelse Vader smeken dat 

we meer naastenliefde mogen hebben, vooral 
voor onaangename mensen,want naastenliefde is 
een geschenk van onze hemelse Vader aan ware 
volgelingen van Jezus Christus.De Heiland is de 
Vredevorst.Wij moeten die vrede uitstralen.

Laten we het nu over deugd hebben. De Heer 
vraagt ons: ‘Laat deugdonophoudelijkuw gedach-
ten sieren.’ Stel je voor hoeveel beter je leven, en 
elke positieve gedachte, zal zijn als je er deugd 
aan toevoegt. Deugd maakt alles beter en geluk-
kiger! Stel je dan eens voor wat er zou gebeuren 
als je deugd toevoegt aan een onkuise gedach-
te, een gemene gedachte of een deprimerende 
gedachte. Deugd zaldiegedachten verdrijven. 
Deugd zal je bevrijden van angst en bezorgdheid.

Broeders en zusters, naarmate de wereld 
goddelozer wordt, moeten wij reiner worden. 
Onze gedachten, woorden en daden moeten 
altijd deugdzaam zijn, en vervuld van de reine 
liefde van Jezus Christus voor alle mensen. Wij 
hebben de uitgelezen kans om de mensen te wor-
den die God verlangt.

Regelmatige aanbidding in het huis des He-
ren vergroot onze deugd en onze naastenliefde. 
En zo vergroot onze tijd in de tempel ons ver-
trouwen in de tegenwoordigheid van God. Door 
meer tijd in de tempel door te brengen, bereiden 
we ons beter op de wederkomst van onze Hei-
land, Jezus Christus, voor. De dag en het uur van 
zijn komst zijn ons niet bekend.Maar ik weet wel 
dat de Heer mij aanspoort om jullie te smeken 
je op die ‘grote en ontzagwekkende dag’ voor te 
bereiden.

Naarmate we streven naar meer naastenliefde 
en deugd, zullen we God met meer zelfvertrou-
wen benaderen. Ik nodig jullie uit om bewust het 
nodige te doen zodat jezelfmet meer vertrouwen 
voor de Heer kunt staan.Als we dan met meer 
zelfvertrouwen naar onze hemelse Vader gaan, 
zullen we meer vreugde hebben en zal ons geloof 
in Jezus Christus toenemen.We zullen meer 
geestelijke kracht ervaren dan we ooit hadden 
gehoopt.

We zijn de Heer dankbaar dat er de laatste 
jaren steeds meer tempels worden gebouwd. Op 
zijn aanwijzing kondigen we vandaag de bouw 
van een tempel op de volgende vijftien locaties 
aan:

Reynosa (Mexico)
Chorrillos (Peru)
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Rivera, Uruguay
Campo Grande, Brazil
Porto, Portugal
Uyo, Nigeria
San Jose del Monte, Philippines
Nouméa, New Caledonia
Liverpool, Australia
Caldwell, Idaho
Flagstaff, Arizona
Rapid City, South Dakota
Greenville, South Carolina
Norfolk, Virginia
Spanish Fork, Utah
I testify that Jesus Christ, the Redeemer of 

Israel, leads this, His Church. He is preparing to 
come again. May we likewise prepare to receive 
Him. For this I pray in the name of Jesus Christ, 
amen.

Rivera (Uruguay)
Campo Grande (Brazilië)
Porto (Portugal)
Uyo (Nigeria)
San Jose del Monte (Filipijnen)
Nouméa (Nieuw-Caledonië)
Liverpool (Australië)
Caldwell (Idaho, VS)
Flagstaff (Arizona, VS)
Rapid City (South Dakota, VS)
Greenville (South Carolina, VS)
Norfolk (Virginia, VS)
Spanish Fork (Utah, VS)
Ik getuig dat Jezus Christus, de Verlosser van 

Israël, deze kerk – zijn kerk – leidt. Hij bereidt 
Zich op de wederkomst voor. Mogen wij ons ook 
voorbereiden om Hem te ontvangen. Dat bid ik 
in de naam van Jezus Christus. Amen.
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