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You are a beloved daughter of God, you are a 
cherished son of God, and He has gifted you His 
perfect, holy Son.

Gift Giving
Gift giving is a social custom that spans all 

cultures, civilisations, and millennia. Through-
out time, people have given gifts to each other 
to strengthen relationships, express love and 
gratitude, and mark important events like wed-
dings, birthdays, and holidays. And humans are 
not the only ones of God’s creations to give gifts 
to each other! Among many other examples we 
could point to, penguins are known to give shiny 
pebbles to their prospective mates, and bonobos 
(cousins of the chimpanzee) give fruit to expand 
their circle of friendship.

What gifts have you given? Think of a time 
when you found—or made—the perfect gift for 
someone you love. You just knew the gift was 
exactly what this loved one wanted and some-
thing they would treasure. What was the gift? 
Was it for your mother? a friend? your child? 
a teacher? your grandfather? How did you feel 
when you found this gift? How did you feel when 
you thought about this person you love opening 
the gift? Similarly, when did someone giveyouthe 
perfect gift, and what was it like to receive it?

My Father’s Gift to Me
When I was about seven years old, living 

with my parents in Arabia, a children’s film 
calledChitty Chitty Bang Bangwas released. The 

Jij bent een geliefde dochter van God, jij bent een 
dierbare zoon van God, en Hij heeft je zijn vol-
maakte, heilige Zoon geschonken.

 Geschenken geven
Geschenken geven is een sociale gewoonte 

die we in alle culturen, beschavingen en millen-
nia terugvinden. Mensen hebben elkaar altijd 
geschenken gegeven om relaties te versterken, 
liefde en dankbaarheid te uiten, en belangrijke 
gebeurtenissen zoals bruiloften, verjaardagen en 
feestdagen te vieren. Maar mensen zijn niet de 
enigen van Gods scheppingen die elkaar ge-
schenken geven! Ik noem slechts een paar voor-
beelden: pinguïns geven glimmende kiezelstenen 
aan toekomstige partners, en bonobo’s (familie 
van de chimpansee) geven elkaar fruit om hun 
vriendenkring uit te breiden.

Welke geschenken geef jij? Denk aan een 
keer dat je voor iemand van wie je houdt het per-
fecte geschenk gevonden of gemaakt had. Je wist 
gewoon dat dit geschenk precies was wat jouw 
dierbare wenste en zou koesteren. Wat was het 
geschenk? Was het voor je moeder, een vriend 
of vriendin, je kind, een leerkracht, je opa? Hoe 
voelde je je toen je dit geschenk gevonden had? 
Hoe voelde je je toen je je voorstelde dat die 
persoon het zou openmaken? En net zo, wanneer 
heeft iemandjouhet perfecte geschenk gegeven? 
Hoe was het om dat te krijgen?

 Mijn vaders geschenk voor mij
Toen ik een jaar of 7 was en met mijn ouders 

in Arabië woonde, kwam de kinderfilmChitty 
Chitty Bang Banguit. De film gaat over een magi-
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film is about a magical car that can drive itself, 
float on water, and even fly! I knew that back 
home in England they made a miniature toy car 
just like Chitty Chitty Bang Bang, and oh, how I 
wanted one! You could pull a lever, and the toy 
car’s wings would pop out! My father went on a 
business trip to England and asked if I wanted 
him to bring anything back for me, and I told 
him how very much I would like to have one of 
those Chitty Chitty Bang Bang cars.

He came back from his trip, and no car ap-
peared. I was very sad and thought he must have 
forgotten. But about 10 days later was my birth-
day, and a little package, beautifully wrapped, 
was waiting for me. With great anticipation, and 
hardly daring to hope too much, I opened the gift 
and found my car. I was so happy that I cried. I 
pulled the lever, and the wings popped out, just 
like the car in the film! How I thanked my father 
for this most treasured gift. I played with that car 
for years and kept it for many more. I think my 
dad loved giving me that car at least as much as I 
loved receiving it.

Giving, Accepting and Opening, and 
Receiving

We can think of gift giving as having three 
parts to it:

Thegivingof the gift, where the giver selects, 
makes, or prepares the gift and presents it to the 
loved one. This involves thoughtful intention on 
the part of the giver to give something meaning-
ful.

Theacceptingandopeningof the gift, when the 
recipient accepts the gift from the giver—often 
with expressions of surprise, gratitude, and ex-
citement—before opening it, sometimes untying 
a bow and unwrapping the package to discover 
what the gift is.

And then there is perhaps the most import-
ant part, thereceivingof the gift. To receive a gift 
sincerely given is so much more than accept-
ing and then opening it. It is more, even, than 
recognising the worth of the gift and expressing 
gratitude to the giver. To truly receive a gift, we 
come to value it for ourselves, put it to full use in 
our lives, and then remember with thankfulness 
the giver.

sche auto die zelf kan rijden, op water drijven en 
zelfs kan vliegen! Ik wist dat er thuis in Engeland 
miniatuur Chitty-Chitty-Bang-Bang-autootjes 
werden verkocht, en o, wat wilde ik er graag een! 
Je kon aan een hendeltje trekken en dan klapten 
de vleugels uit! Mijn vader ging op zakenreis 
naar Engeland en vroeg of hij iets voor me kon 
meebrengen. Ik vertelde hem dat ik dolgraag zo’n 
Chitty-Chitty-Bang-Bang-autootje wilde hebben.

Hij kwam terug van zijn reis, maar ik kreeg 
geen autootje. Ik was erg verdrietig en dacht dat 
hij het was vergeten. Maar zo’n tien dagen later 
was ik jarig en lag er een mooi ingepakt cadeautje 
voor me klaar. Met grote verwachtingen, maar 
bang om te veel hoop te hebben, maakte ik het 
geschenk open, en daar was mijn autootje. Ik was 
zo blij dat ik huilde. Ik trok aan het hendeltje en 
de vleugels klapten uit, net zoals bij de auto in de 
film! Ik bedankte mijn vader uitgebreid voor dit 
uiterst gekoesterde geschenk. Ik speelde jaren-
lang met het autootje en bewaarde het daarna 
nog lange tijd. Ik denk dat mijn vader het min-
stens net zo fijn vond om dat autootje aan mij te 
geven als ik het vond om het te krijgen.

 Geven, aanpakken en openmaken, en 
ontvangen

We kunnen geschenken geven als een proces 
in drie delen beschouwen:

Hetgevenvan het geschenk, waarbij de gever 
het geschenk kiest, maakt of voorbereidt, en 
aan de dierbare overhandigt. De gever moet een 
bewust voornemen hebben om iets van betekenis 
te geven.

Hetaanpakkenenopenmakenvan het ge-
schenk, wanneer de ontvanger het geschenk 
van de gever aanneemt, vaak met een uiting van 
verrassing, dankbaarheid en opwinding, en het 
openmaakt, de eventuele strik en het inpakpapier 
verwijdert om te zien wat het geschenk is.

En dan is er nog misschien wel het belang-
rijkste deel: hetontvangenvan het geschenk. Een 
oprecht gegeven geschenk ontvangen is veel meer 
dan het aanpakken en openmaken. Het is zelfs 
meer dan de waarde van het geschenk erken-
nen en dank aan de gever betonen. Als we een 
geschenk écht ontvangen, gaan we de waarde 
ervan voor onszelf inzien, maken we er optimaal 
gebruik van en gedenken we de gever met dank-
baarheid.
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Receiving a gift is not passive but an in-
tentional and meaningful process that goes far 
beyond merely opening a package. To receive is 
to appreciate and connect with both the gift and 
the heart of the giver in a way that strengthens 
the bonds between the giver and receiver. Think-
ing of that toy car brings back a host of golden 
memories, as I feel once again my father’s deep 
love and care for me, represented by that gift and 
countless other generous acts.

Our Heavenly Father’s Gifts
OurHeavenlyFather has innumerable gifts of 

light and truth prepared to shower down on each 
of us, His treasured children. They flow from our 
Bounteous Giver like a wellspring in the wilder-
ness from His benevolent heart.“Every good gift 
and every perfect gift is from above, and cometh 
down from the Father of lights.”In our covenant 
bond with the Father, He is ever the Giver and we 
the humble recipient.

The Greatest of All the Father’s Gifts, 
Through Which All Others Flow

But we could receive nothing without the 
greatest of all the Father’s gifts, His beloved 
Lamb, His Son, Jesus Christ. All of our Father’s 
gifts flow from and are activated by the Saviour’s 
willing offering in Gethsemane and on the cross 
and His triumphant Resurrection.Jesus Christ, 
our merciful Redeemer, is the supreme gift from 
our Father of lights. “In the gift of his Son hath 
God prepared [for us] a more excellent way.”

One All-Encompassing Gift of Eternal 
Truth

I would like to talk about one all-encompass-
ing gift of eternal truth that underpins our ability 
to receive all else our Father desires to endow us 
with—a vital gift of knowledge that, when fully 
accepted and received deep in the soul, contextu-
alises the joys and hardships of life and our unan-
swered questions: It is thatwe really are God’s 
children.That truth is breathtaking! Stunning! 
And it is not figurative.

Een geschenk ontvangen is geen passief, 
maar een bewust en betekenisvol proces dat 
veel meer is dan gewoon een pakje openmaken. 
Ontvangen betekent zowel het geschenk en het 
hart van de gever waarderen als je daar zo mee 
verbinden dat de band tussen gever en ontvanger 
versterkt wordt. Als ik aan dat speelgoedautootje 
denk, komen er een heleboel gouden herinnerin-
gen naar boven doordat ik de diepe liefde en zorg 
van mijn vader voor mij weer voel, die bleken 
uit dat geschenk en ontelbare lieve dingen die hij 
heeft gedaan.

 Geschenken van onze hemelse Vader
OnzehemelseVader heeft ontelbare geschen-

ken van licht en waarheid die Hij over ons, zijn 
dierbare kinderen, wil uitstrooien. Ze stromen 
van onze gulle Gever als een rivier in de woestijn 
vanuit zijn goedgunstige hart.‘Elke goede gave 
en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt 
neer van de Vader der lichten.’In onze verbonds-
band met de Vader is Hij de Gever en zijn wij de 
nederige ontvanger.

 Het grootste van alle geschenken van 
de Vader, waar alle andere uit voort-
vloeien

Maar we zouden niets kunnen ontvangen 
zonder het grootste van alle geschenken van 
de Vader: zijn geliefde Lam, zijn Zoon, Jezus 
Christus. Alle geschenken van de Vader vloeien 
voort uit, en worden realiteit door, de gewillige 
offergave van de Heiland in Gethsémané en aan 
het kruis, en zijn zegevierende opstanding.Jezus 
Christus, onze barmhartige Verlosser, is het ultie-
me geschenk van onze Vader der lichten. ‘Met de 
gave van zijn Zoon heeft God een voortreffelijker 
weg [voor ons] bereid.’

 Eén allesomvattend geschenk van eeu-
wige waarheid

Ik wil het hebben over één allesomvattend 
geschenk van waarheid dat ons vermogen onder-
bouwt om al het andere te ontvangen dat onze 
Vader ons wil geven. Als dat essentiële geschenk 
van kennis volledig wordt aangenomen en diep 
in de ziel ontvangen, plaatst het de vreugden en 
moeilijkheden van het leven, en onze onbeant-
woorde vragen, in perspectief:wij zijn werkelijk 
Gods kinderen.Die waarheid is adembenemend! 
Verbluffend! En zeker niet figuurlijk.

Kearon-April 2025-English/Dutch



Page 4   —   Not an official publication    —   www.bilingualgeneralconference.com

Imagine you are hearing this for the first 
time! You really are His cherished daughter. You 
really are His precious son. And the path you are 
on is His plan of happiness. With His omniscient 
love, He knows exactly who you were before you 
were sent to earthand what you have experienced 
so far in your mortal life, and He has mercifully 
planned for your every tomorrow. And oh, how 
He yearns to one day have you return to Him, 
to receive the supreme intent of all His beautiful 
gifts, eternal life with Him.

The question is not whether this gift of truth 
is real but whether we will discover and receive 
it. The gift has already been bestowed upon us by 
the Father. The price for the ultimate purpose of 
this gift has already been paid by the Saviour. But 
if you have been taught this, said this, and sung 
this truth for years, maybe theawesome wonderof 
it has long since faded and you no longer feel its 
power and peace.

If this priceless gift of understanding—and 
all the goodness, peace, and hope that flow from 
it—is left unaccepted, unopened, and unreceived, 
what a terrible loss for us! What a sadness for the 
Giver! “For what doth it profit a man if a gift is 
bestowed upon him, and he receive not the gift? 
Behold, he rejoices not in that which is given 
unto him, neither rejoices in him who is the giver 
of the gift.”

I invite you to receive, either for the first 
time or to a greater extent than ever before, the 
magnificent realisation that you truly are God’s 
beloved child. You must undo the bow, tear off 
the wrapping paper, open the box, and actively 
receive with grateful humility a true, pure un-
derstanding of this foundational truth. The Holy 
Spirit can bear witness to your heart that you are 
indeed a child of the Most High.

When you welcome this majestic reality into 
your very soul and feel both the comfort and 
the thrill of it, your entire paradigm shifts! You 
can feel His love, hear His voice, and recognise 
His hand, no matter what is happening, or not 
happening, in your life.You can redefine how 
you see yourself and others. Your covenant bond 
with your Saviour becomes even stronger, and 
through the lens of this sweet gift, life takes on 
new brilliance, beauty, and hope.

Please, will you pray to understand if you are 
truly receiving this transformative knowledge 

Stel je voor dat je dit nu voor het eerst hoort! 
Jij bent echt zijn geliefde dochter. Jij bent echt 
zijn dierbare zoon. En het pad waarop je je 
bevindt, is zijn plan van geluk. Met zijn alwe-
tende liefde weet Hij precies wie je was voordat 
je naar de aarde werd gestuurd,wat je al hebt 
meegemaakt in je sterfelijke leven, en wat Hij in 
zijn genade voor jouw toekomst in petto heeft. 
En Hij hunkert naar de dag waarop je bij Hem 
terugkeert om het uiteindelijke doel van al zijn 
prachtige geschenken te ontvangen: eeuwig leven 
bij Hem.

De vraag is niet of dit geschenk echt is, maar 
of wij het zullen ontdekken en ontvangen. We 
hebben het geschenk al van de Vader gekregen. 
De prijs voor het uiteindelijke doel van dit ge-
schenk is al door de Heiland betaald. Maar als je 
deze waarheid al jarenlang hoort, verkondigt en 
zingt, dan is hetontzag en de verwonderinghier-
over misschien al lang weggezakt en voel je de 
kracht en vrede ervan niet meer.

Als dit kostbare geschenk van kennis – en 
alle goedheid, vrede en hoop die eruit voort-
vloeien – niet aangepakt, niet geopend en niet 
ontvangen wordt, wat een vreselijke verspilling 
is dat dan! Wat verdrietig voor de Gever! ‘Want 
wat baat het een mens indien hem een geschenk 
wordt gegeven en hij het geschenk niet [ont-
vangt]? Zie, hij verheugt zich niet in hetgeen hem 
wordt gegeven, evenmin verheugt hij zich in hem 
die de gever is van het geschenk.’

Ik nodig je uit om ofwel voor het eerst, ofwel 
in grotere mate dan ooit tevoren, het fantastische 
besef te ontvangen dat je echt Gods geliefde kind 
bent. Je moet de strik losmaken, het inpakpa-
pier eraf scheuren, de doos openmaken, en in 
dankbare nederigheid een waar, zuiver begrip 
van deze fundamentele waarheid ontvangen. 
De Heilige Geest kan tot je hart getuigen dat je 
inderdaad een kind van de Allerhoogste bent.

Als je dit majestueuze feit tot in je ziel laat 
doordringen en de troost en verrukking ervan 
voelt, verandert heel je levensbeeld! Je voelt zijn 
liefde, hoort zijn stem en erkent zijn hand, wat er 
in je leven ook gebeurt – of niet gebeurt.Je kunt 
opnieuw definiëren hoe je jezelf en anderen ziet. 
Je verbondsrelatie met je Heiland wordt nog ster-
ker, en door de lens van dit attente geschenk ziet 
het leven er nog stralender, mooier en hoopvoller 
uit.

Wil je alsjeblieft bidden dat je mag begrijpen 
of je deze transformerende kennis diep in je ziel 
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deep in your soul? Will you please accept the 
gift? Will you do so more deeply, more freely, 
more abundantly than you ever have before—and 
in so doing be showered with all of those other 
gifts that come with it?

Receiving This Gift of Eternal Truth

You may be wondering, “What do I have 
todoto receive this gift from God?” Well, ac-
tually, nothing. It is a gift from the Giver. It is 
simply a fact. Just let it in. YouareHis child. You 
are beloved of Him. Do not complicate it. Do 
not block the receiving of this gift with thoughts 
that you are somehow undeserving. The reality 
is none of us is “deserving”—all the Father’s gifts 
are received only through the merits, mercy, and 
grace of the Holy Messiah,but how His generous 
heart longs for each of His children to receive 
them! Then, as your new or renewed understand-
ing dawns on you, rejoice in thanking the Giver 
of this gift.

Since finding my faith in my mid-20s, I have 
awakened to the realisation that I truly am a son 
of God. The more fully I internalise this gift, the 
more keenly I know who I am and how com-
pletely I am loved. Some things that have helped 
me grow in understanding are the words of 
scripture, my patriarchal blessing, temple wor-
ship, serving others, expressing gratitude, and 
sacred prayer with my Father. I marvel at how 
earlier sorrow, pain, and grief in my life would 
have been reframed, soothed, and much of it 
overcome had I known this beautiful truth.

Come unto Christ and Receive
Moroni exhorts us to “deny not the gifts of 

God” but to “come unto Christ, and lay hold 
upon every good gift.”You can come to Christ 
with confidence in His loving-kindness and 
receive all His gifts of joy, peace, hope, light, 
truth, revelation, knowledge, and wisdom—with 
your head held high, your arms outstretched, 
and your hands open, ready to receive. And you 
can receive these gifts because you are secure 
and grounded in the knowledge that you are a 
beloved daughter of God, you are a cherished son 
of God, and He has gifted you His perfect, holy 
Son to redeem you, justify you, and sanctify you.

waarlijk ontvangt? Wil je het geschenk alsjeblieft 
echt aannemen? Wil je dat bewuster, vrijelijker, 
uitbundiger doen dan ooit tevoren – en daarbij 
met al die andere geschenken die erbij horen 
overspoeld worden?

 Dit geschenk van eeuwige waarheid 
ontvangen

Je vraagt je misschien af wat je moetdoenom 
dit geschenk van God te ontvangen. Wel, eigen-
lijk niets. Het is een geschenk van de Gever. Het 
is nu eenmaal een feit. Aanvaard het gewoon. 
Jijbentzijn kind. Hij houdt van je. Maak het niet 
ingewikkeld. Blokkeer het ontvangen van dit 
geschenk niet met de gedachte dat je het om een 
of andere reden niet verdient. In werkelijkheid 
‘verdient’ niemand van ons het. Alle geschenken 
van de Vader worden alleen door de ‘verdien-
sten en de barmhartigheid en de genade van de 
heilige Messias’ ontvangen.Maar Hij is vrijgevig 
en wenst dat elk van zijn kinderen ze ontvangt! 
Wanneer je nieuwe of hernieuwde inzicht bij je 
begint te dagen, verheug je dan in de Gever van 
het geschenk.

Sinds ik als twintiger de kerk leerde kennen, 
ben ik gaan beseffen dat ik werkelijk een zoon 
van God ben. Hoe meer ik dat geschenk tot mij 
laat doordringen, hoe meer ik weet wie ik ben en 
hoezeer ik word geliefd. Enkele dingen die mij 
meer begrip hebben gegeven, zijn de Schriften, 
mijn patriarchale zegen, tempelbezoek, anderen 
dienen, dankbaarheid uiten, en in heilig gebed 
gaan met mijn Vader. Met verwondering besef ik 
dat mijn eerdere verdriet, pijn en zorgen anders, 
milder en handelbaarder geweest zouden zijn als 
ik deze prachtige waarheid had gekend.

 Kom tot Christus en ontvang
Moroni spoort ons aan om ‘de gaven van 

God niet te verloochenen’ maar ‘tot Christus 
te komen’ en ‘iedere goede gave aan te grijpen’.
Je kunt tot Christus komen met vertrouwen in 
zijn goedheid, en al zijn geschenken van vreug-
de, vrede, hoop, licht, waarheid, openbaring, 
kennis en wijsheid ontvangen; met geheven 
hoofd, uitgestrekte armen en open handen om te 
ontvangen. Je kunt deze geschenken ontvangen 
omdat je stevig gegrond bent in de kennis dat 
je een geliefde dochter van God bent, dat je een 
dierbare zoon van God bent. En Hij heeft je zijn 
volmaakte, heilige Zoon geschonken om je te 
verlossen, rechtvaardigen en heiligen.
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Youarea child of God. This is not just a nice 
song we sing.Will you please accept, open, and 
receive this gift of knowledge and understanding 
from Him? Will you hold it close as the precious 
treasure it is? Re-receive this gift, or perhaps 
truly receive it for the very first time, and let it 
transform every aspect of your life. This is the 
more excellent way God has prepared for you 
through the gift of His Son.You really are that 
you might have joy!In the name of Jesus Christ, 
amen.

Jebenteen kind van God. Dat is niet zomaar 
een leuk liedje dat we zingen.Wil je alsjeblieft 
dit geschenk van kennis en inzicht van Hem 
aanpakken, openmaken en ontvangen? Ga je het 
koesteren als een kostbare schat? Ontvang dit ge-
schenk opnieuw, of ontvang het misschien voor 
de eerste keer echt, en laat het elk aspect van je 
leven transformeren. Dat is de voortreffelijker 
weg die God door het geschenk van zijn Zoon 
voor je heeft bereid.Je bent echt opdat je vreug-
de zult hebben!In de naam van Jezus Christus. 
Amen.
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