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Beware the Second Temptation
By Elder Scott D. Whiting
Of the Seventy

Pas op voor de tweede verleiding
Ouderling Scott D. Whiting
van de Zeventig
 
April 2025 general conference

Don’t hide from those who will love and support 
you; rather, run to them.

A couple of years ago, when I turned 12, I 
was invited to attend my first Aaronic Priesthood 
quorum overnight camp. This was a long-awaited 
invitation, as my father was a quorum leader and 
often went camping with the boys in the ward, 
while I was left at home.

When the day came, I was excited. And I 
must admit that I desperately wanted to fit in 
with the older boys. I was determined to prove 
myself. In that effort it wasn’t long before I was 
tested to see if I would play along and be part of 
the group.

My assigned task was to get my father’s car 
keys so a prank could be pulled on the leaders. I 
don’t remember exactly what I said to convince 
my dad, but I soon ran to the group of boys with 
keys in hand, proud of my accomplishment.

Then came the next assignment. I was to 
unlock the car door and wedge a stick between 
the driver’s seat-back and the car horn. And I was 
to lock the door so the horn would blare into the 
evening without any way for the leaders to access 
the car to remove the crude device.

Now, this is where the story turns painfully 
embarrassing for me. Once I secured the stick 
in place, I locked the door and ran as fast as I 
could to hide in a nearby patch of bushes. As I 
crouched down to the ground, I felt a searing 
pain. In the darkness and in my haste, I had sat 
upon a prickly pear cactus.

My screams of pain were drowned out by the 
blaring horn, and I had no recourse other than 
gingerly hobbling back to the car, confessing my 

Verberg je niet voor mensen die van je houden en 
je steunen; haast je liever naar ze toe.

Een paar jaar geleden, toen ik 12 jaar werd, 
mocht ik voor het eerst naar een kamp met over-
nachting voor Aäronische-priesterschapsquo-
rums. Ik had er lang naar uitgekeken. Mijn vader 
was namelijk quorumleider en ging vaak met de 
jongens van de wijk kamperen, terwijl ik thuis 
moest blijven.

Toen het eindelijk zover was, had ik er echt 
zin in. En ik moet toegeven dat ik dolgraag bij de 
oudere jongens wilde horen. Ik moest en zou me 
bewijzen. Het duurde dan ook niet lang voordat 
ze me wilden testen.

Ik moest de autosleutels van mijn vader 
zien te krijgen, zodat we een grap met de leiders 
konden uithalen. Ik weet niet meer precies hoe 
ik mijn vader overtuigde, maar al gauw snelde ik 
trots met de sleutels in de hand naar de jongens.

Toen kwam de tweede opdracht. Ik moest 
de autodeur ontgrendelen en een stok tussen de 
rugleuning van de bestuurdersstoel en de claxon 
klemmen. Daarna moest ik de deur op slot doen, 
zodat de leiders niet in de auto konden om het 
stuk hout eruit te halen en het lawaai te stoppen.

En hier wordt het verhaal pijnlijk gênant 
voor mij. Toen de stok op zijn plaats zat, deed ik 
de deur op slot en rende zo snel mogelijk naar de 
bosjes. Toen ik neerhurkte, voelde ik plots een 
hevige pijn. In mijn haast was ik in het donker op 
een cactus gaan zitten.

Mijn geschreeuw werd door het lawaai van 
de claxon overstemd. Er zat niets anders op dan 
voorzichtig terug naar de auto te strompelen, 
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“sins,” and seeking rudimentary and embarrass-
ing medical attention.

The remainder of that night, I lay on my 
stomach in a tent while my father, using pliers, 
removed the cactus spines from my … well, let 
me just say that I did not sit comfortably for sev-
eral days afterward.

I have reflected on that experience many 
times. I can now laugh at the folly of my youth, 
even as some underlying principles have become 
clear to me.

Many patterns in human behavior seem to 
be common in the natural man—the desire to fit 
in, the desire to prove oneself, the fear of missing 
out, and the compelling need to hide so we avoid 
consequences. It is this final behavior I will focus 
on today—hiding after we do something that we 
should not.

Now, I am not equating my childish prank 
with grievous sin, but we can draw some paral-
lels that may prove useful as we are tested in our 
mortal sojourn.

In the Garden of Eden, Adam and Eve had 
an idyllic circumstance—an abundance of food, 
the incomparable beauty of the garden—not only 
a garden of beauty but a garden with neither 
weeds nor prickly pears.

However, we also know that garden life 
limited their needed progression. The garden was 
not a final destination but a test, the first of many 
that would prove, prepare, and allow them to 
progress to their final destination of returning to 
the presence of the Father and the Son.

You will remember that there was opposition 
in the garden. Lucifer was allowed to try Adam 
and Eve. He first tempted Adam to partake of the 
fruit of the tree of knowledge of good and evil. 
Remembering the commandment not to partake 
thereof, Adam resisted. Then came blessed Eve, 
who chose to partake of the fruit, convincing 
Adam to do likewise.

Later, Adam and Eve declared that this de-
cision was necessary to fulfill Heavenly Father’s 
plan.But by partaking of the fruit, they had 
transgressed the law—a law given them direct-
ly from the Father. The resulting and crushing 
understanding of good and evil must have left 
them in anguish when they heard the voice of 
the Father announcing His return to the garden. 
They realized they were naked, for they were 
indeed without clothing, having lived in a state 

mijn ‘zonden’ op te biechten, en elementaire, 
gênante medische hulp in te roepen.

De rest van de avond lag ik op mijn buik in 
een tent terwijl mijn vader met een tang de cac-
tusstekels verwijderde uit mijn … euhm … laten 
we zeggen dat zitten daarna niet echt comforta-
bel was.

Ik heb veel over dat voorval nagedacht. Nu 
kan ik om die dwaze jeugdzonde lachen en zijn 
enkele onderliggende beginselen me duidelijk 
geworden.

Veel gedragspatronen lijken bij de natuurlij-
ke mens gemeengoed te zijn: het verlangen om 
erbij te horen, de behoefte om ons te bewijzen, 
de angst om iets te missen, en de onweerstaan-
bare drang om ons te verbergen en gevolgen te 
vermijden. Vandaag wil ik het over dat laatste 
hebben: ons verbergen als we iets verkeerds heb-
ben gedaan.

Ik stel mijn kinderlijke grap niet gelijk aan 
ernstige zonden, maar er zijn hieruit wel enke-
le nuttige lessen voor onze aardse proeftijd te 
trekken.

In de hof van Eden bevonden Adam en Eva 
zich in een idyllische situatie: eten in overvloed 
en een schitterende omgeving. De hof was niet 
alleen mooi, er groeiden ook geen onkruid of 
cactussen.

Maar we weten ook dat het leven in de hof 
hun noodzakelijke vooruitgang beperkte. De hof 
was geen eindbestemming maar een test, de eer-
ste van vele, die hen zou beproeven, voorberei-
den en in staat stellen om hun eindbestemming 
terug bij de Vader en de Zoon te bereiken.

We weten dat er in de hof tegenstelling was. 
Lucifer mocht Adam en Eva beproeven. Hij 
verleidde eerst Adam om van de vrucht van de 
boom van de kennis van goed en kwaad te eten. 
Adam herinnerde zich dat hem was geboden er 
niet van te eten, en weigerde. Toen kwam ge-
lukkig Eva, die besloot van de vrucht te eten en 
Adam overtuigde dat ook te doen.

Adam en Eva zeiden later dat deze beslissing 
noodzakelijk was om het plan van onze hemelse 
Vader te realiseren.Maar door van de vrucht te 
eten, hadden ze de wet overtreden – een wet die 
ze rechtstreeks van de Vader hadden gekregen. 
Het daaropvolgende overweldigende begrip van 
goed en kwaad moet hun angst hebben inge-
boezemd toen ze de stem van de Vader hoorden 
die zijn terugkeer naar de hof aankondigde. Ze 
beseften dat ze naakt waren, want ze hadden 
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of innocence.But perhaps more painful than 
their being without clothing in that moment, 
they were now exposed for their transgression. 
They were defenseless and vulnerable. They were 
naked in every sense of the word.

Ever the opportunist, Lucifer, knowing their 
exposed and weakened state, tempted them yet 
again—this time to hide from God.

This temptation—I will call it the “second 
temptation”—is the temptation that may bring 
the greatest consequence if we succumb. Surely, 
to avoid all first temptations to break God’s law is 
optimal, but we know that all will succumb to a 
variety of first temptations here on earth. As we 
progress in our maturity and understanding, we 
hope that our strength to avoid first temptations 
will continually improve as we strive to become 
more like our Savior, Jesus Christ.

Some might attempt to hide from God 
because they don’t want to be discovered or 
exposed, and they feel shame or guilt. However, 
numerous scriptures teach us that hiding from 
God is impossible. I’ll share just a few.

The Lord teaches Jeremiah through the fol-
lowing questions: “Can any hide himself in secret 
places that I shall not see him? saith the Lord. Do 
not I fill heaven and earth?”

And Job is taught:
“For his eyes are upon the ways of man, and 

he seeth all his goings.
“There is no darkness, nor shadow of death, 

where the workers of iniquity may hide them-
selves.”

The psalmist David most poetically exclaims:
“O Lord, thou hast searched me, and known 

me.
“Thou knowest my downsitting and mine 

uprising, thou understandest my thought afar off. 
…

“For there is not a word in my tongue, but, 
lo, O Lord, thou knowest it altogether. …

“Whither shall I go from thy spirit? or whith-
er shall I flee from thy presence?

“If I ascend up into heaven, thou art there: if 
I make my bed in hell, behold, thou art there.”

New Converts

inderdaad geen kleren aan omdat ze in een staat 
van onschuld hadden geleefd.Maar misschien 
nog pijnlijker dan hun naaktheid op dat moment, 
was dat hun overtreding aan het licht was geko-
men. Ze waren weerloos en kwetsbaar. Ze waren 
naakt in elke zin van het woord.

De immer opportunistische Lucifer, die wist 
dat ze kwetsbaar en verzwakt waren, verleidde 
hen nogmaals, ditmaal om zich voor God te 
verbergen.

Deze verleiding, die ik de ‘tweede verleiding’ 
noem, is de verleiding met de grootste gevolgen 
als we eraan toegeven. Idealiter weerstaan we 
natuurlijk de eerste verleiding om Gods wet te 
overtreden, maar iedereen op aarde zwicht voor 
allerlei eerste verleidingen. Naarmate we vol-
wassener worden en meer begrip krijgen, hopen 
we dat onze kracht om eerste verleidingen te 
weerstaan zal blijven toenemen, doordat we er-
naar streven om meer zoals onze Heiland, Jezus 
Christus, te worden.

Sommigen proberen zich voor God te 
verbergen omdat ze niet ontdekt of ontmaskerd 
willen worden, en ze schamen zich of voelen zich 
schuldig. Maar we lezen in talloze Schriftteksten 
dat we ons niet voor God kunnen verbergen. Ik 
noem er enkele:

De Heer onderricht Jeremia door deze 
vragen: ‘Zou iemand zich op verborgen plaat-
sen kunnen verbergen en zou Ík hem niet zien? 
spreekt de Heere. Vervul Ik niet de hemel en de 
aarde?’

En Job leert:
‘Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al 

hun voetstappen.
‘Er is geen duisternis en er is geen schaduw 

van de dood waar degenen die onrecht bedrijven 
zich kunnen verbergen.’

De psalmist David roept heel poëtisch uit:
‘Heere, U doorgrondt en kent mij.

‘Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U be-
grijpt van verre mijn gedachten. […]

‘Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, 
Heere, U weet het alles. […]

‘Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw 
aangezicht ontvluchten?

‘Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of 
legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.’

 Nieuwe leden
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For those who have recently joined The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, the 
second temptation may seem particularly chal-
lenging. Through your baptism you have cove-
nanted to take upon yourself the name of Jesus 
Christ, which for many includes a needed change 
of lifestyle. Changing one’s lifestyle is not easy. 
Often it requires you to change habits and prac-
tices and even associations to progress toward 
your loving Heavenly Father.

The adversary knows that you may be vul-
nerable to his subtle attacks. He will make your 
past life, which left you unsatisfied in so many 
ways, now seem unrealistically attractive. The 
accuser, as he is called in the book of Revela-
tion,will tempt you with thoughts that sound like 
this: “You aren’t strong enough to change your 
life; you can’t do this; you don’t belong with these 
people; they will never accept you; you are too 
weak.”

If these thoughts seem to ring true to you 
who are newly planted on the covenant path, we 
plead with you not to heed the accuser’s voice. 
We love you; you can do it; we accept you; and 
with the Savior, you will have strength to do all. 
At a time when you need our love and support 
the most, don’t be deceived into thinking that we 
will reject you if you take a step back into your 
prior lifestyle. Through the matchless power 
of the Atonement of Jesus Christ, you can be 
made whole again. But if you hide from Him 
and distance yourself from your newfound faith 
community, you distance yourself from the very 
source that can and will give you the strength to 
overcome.

A dear friend of mine, a recent convert, 
shared how difficult it is to sustain faith in iso-
lation. There is great strength in becoming and 
remaining part of a supportive community—all 
stumbling yet progressing while blessed by the 
love of Jesus Christ.

President Russell M. Nelson has taught that 
“overcoming the world is not an event that hap-
pens in a day or two. It happens over a lifetime as 
we repeatedly embrace the doctrine of Christ. We 
cultivate faith in Jesus Christ by repenting daily 
and keeping covenants that endow us with pow-
er. We stay on the covenant path and are bless-
ed with spiritual strength, personal revelation, 
increasing faith, and the ministering of angels.”

Als je nog maar pas lid van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
bent, kan de tweede verleiding bijzonder moeilijk 
lijken. Door je doop heb je je ertoe verbonden 
de naam van Jezus Christus op je te nemen, wat 
voor velen een verandering van leefstijl inhoudt. 
Je leefstijl veranderen is niet makkelijk. Vaak 
moet je gewoonten, tradities en zelfs relaties 
veranderen om dichter tot je liefdevolle hemelse 
Vader te komen.

De tegenstander weet dat je misschien kwets-
baar bent voor zijn subtiele aanvallen. Hij zal je 
vorige leven, dat in veel opzichten onbevredi-
gend was, onrealistisch aantrekkelijk laten lijken. 
De aanklager, zoals hij in het boek Openbaring 
wordt genoemd,zal je verzoeken met gedachten 
als: Je bent niet sterk genoeg om je leven te ver-
anderen. Je kunt het niet. Je hoort er niet bij. Ze 
zullen je nooit aanvaarden. Je bent te zwak.

Als je die gedachten bij je eerste stappen op 
het verbondspad begint te geloven, smeken wij je 
om niet naar de stem van de aanklager te luis-
teren. We houden van je. Je kunt het. We aan-
vaarden je. En met de Heiland kun je alles aan. 
Laat je niet misleiden nu je onze liefde en steun 
het meest nodig hebt. Denk niet dat we je zullen 
laten vallen als je in je vorige leefstijl terugvalt. 
Door de weergaloze kracht van de verzoening 
van Jezus Christus kun je helemaal genezen. 
Maar als je je voor Hem verbergt en afstand van 
je nieuwe geloofsgemeenschap neemt, neem je 
afstand van de bron die je de kracht kan en zal 
geven om te overwinnen.

Een goede vriend en nieuw lid heeft me ver-
teld hoe moeilijk het is om in je eentje je geloof 
vast te houden. Je kunt veel kracht putten uit 
lid worden en blijven van een gemeenschap die 
je steunt. We struikelen allemaal, maar maken 
vooruitgang en ontvangen de liefde van Jezus 
Christus.

President Russell M. Nelson heeft gezegd: 
‘De wereld overwinnen is niet iets wat we in een 
dag of twee doen. Daar hebben we een heel leven 
voor nodig door telkens weer de leer van Chris-
tus in ons hart te sluiten. We ontwikkelen geloof 
in Jezus Christus door ons dagelijks te bekeren 
en de verbonden na te komen die ons met macht 
begiftigen. Daardoor blijven we op het verbond-
spad en worden we gezegend met spirituele 
kracht, persoonlijke openbaring, meer geloof, en 
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If you incur a physical injury, your condition 
will deteriorate and may become life-threaten-
ing if you don’t seek proper medical attention. 
That is true for spiritual wounds as well. Only, 
untreated spiritual wounds may threaten your 
eternal salvation. Don’t hide from those who will 
love and support you; rather, run to them. Good 
bishops, branch presidents, and leaders can help 
you access the healing power of the Atonement 
of Jesus Christ.

To those who may be in hiding, we implore 
you to come back. You need what the gospel and 
the Atonement of Jesus Christ offer, and we need 
what you offer. God knows your sins; you cannot 
hide from Him. Reconcile yourself before Him.

As His Saints, each of us must foster a culture 
of belonging in the Church that is loving, accept-
ing, and encouraging of all who desire to prog-
ress along His path.

Beware this second temptation! Follow the 
counsel of prophets both ancient and modern 
and know that you cannot hide from a loving 
Father.

Instead, avail yourself of the miraculous heal-
ing power of the Atonement of Jesus Christ. This 
is the very purpose of our existence—to obtain a 
weakened and mortal body that is “subject to all 
manner of infirmities”and that will succumb to, 
sadly, many first temptations; to progress even 
when we fall to these temptations; and to seek 
divine help after doing so, that we might become 
more like our Savior and our Father in Heaven.
It is His way. It is the only way. Of these truths I 
testify in the name of Jesus Christ, amen.

de bediening van engelen.’
Als je lichamelijk letsel oploopt en geen 

medische hulp inroept, verslechtert je toestand 
en kan die levensbedreigend worden. Dat geldt 
ook voor geestelijke wonden. Maar onbehandel-
de geestelijke wonden kunnen je eeuwig heil in 
gevaar brengen. Verberg je niet voor mensen die 
van je houden en je steunen; haast je liever naar 
ze toe. Goede bisschoppen, gemeentepresidenten 
en andere leidinggevenden kunnen je helpen om 
van de genezende kracht van de verzoening van 
Jezus Christus gebruik te maken.

Als jij je aan het verbergen bent, smeken 
we je om terug te komen. Je hebt nodig wat het 
evangelie en de verzoening van Jezus Christus 
te bieden hebben, en wij hebben nodig wat jij te 
bieden hebt. God kent je zonden; je kunt je niet 
voor Hem verbergen. Verzoen je met Hem.

Als zijn heiligen moeten we allemaal aan een 
cultuur van verbondenheid in de kerk bijdragen, 
waarbij we iedereen liefhebben, aanvaarden en 
bemoedigen die zijn pad wil bewandelen.

Pas op voor deze tweede verleiding! Volg 
de raad van aloude en hedendaagse profeten en 
weet dat je je niet voor je liefhebbende Vader 
kunt verbergen.

Benut de wonderbaarlijke genezende kracht 
van de verzoening van Jezus Christus. Dat is 
het doel van ons leven: een verzwakt, sterfelijk 
lichaam krijgen dat ‘onderhevig [is] aan allerlei 
gebreken’en dat helaas voor veel eerste verleidin-
gen zwicht; vooruitgang maken, zelfs als we voor 
die verleidingen zwichten; en goddelijke hulp 
inroepen als we dat doen, zodat we meer zoals 
onze Heiland en onze Vader in de hemel kunnen 
worden.Dat is zijn manier. En het is de enige 
manier. Hiervan getuig ik in de naam van Jezus 
Christus. Amen.
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