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God trusts you, the children of the covenant, to 
help with His work of bringing all His children 
safely home to Him.

Elder Stevenson, this is a conference never to 
be forgotten.

Our family has always enjoyed a little book 
calledChildren’s Letters to God. Here are a few:

“Dear God, instead of letting people die and 
having to make new ones, why don’t you just 
keep the ones you’ve got right now?”

“How come you only have ten rules, but our 
school has millions?”

“Why did you put the tonsils in if you’re just 
going to take them out again?”

Today there isn’t time to answer alltheseques-
tions, but there is another question I often hear 
from young people that I would like to address. 
From Ulaanbaatar, Mongolia, to Thomas, Idaho, 
the question is the same: “Why? Why must Lat-
ter-day Saints live so differently from others?”

I know it’s hard to be different—especially 
when you are young and want so badly for other 
people to like you. Everyone wants to fit in, and 
that desire is magnified to unhealthy proportions 
in today’s digital world filled with social media 
and cyberbullying.

So, with all that pressure, whydoLatter-day 
Saints live so differently? There are many good 
answers: Because you are a child of God. Because 
you have been saved for the last days. Because 
you are a disciple of Jesus Christ.

But those answers don’t always set you apart. 
Everyone is a child of God. Everyone on earth 

God vertrouwt jullie, de kinderen van het verbond, 
om te helpen met zijn werk, namelijk al zijn kinde-
ren veilig bij Hem thuis te brengen.

Ouderling Stevenson, dit is een conferentie 
om nooit te vergeten.

Ons gezin houdt van het boekjeChildren’s 
Letters to God[Kinderbrieven aan God]. Hier 
volgen er een paar:

‘Lieve God, U laat mensen sterven en moet 
dan nieuwe maken. Kunt U niet beter de mensen 
houden die U al hebt?’

‘Hoe komt het dat U maar tien regels hebt, 
en onze school miljoenen?’

‘Waarom hebt U ons amandelen gegeven als 
ze er toch uit moeten?’

Ik heb vandaag de tijd niet om aldezevragen 
te beantwoorden, maar ik wil graag een andere 
vraag behandelen waar veel jongeren mee zitten. 
Van Ulaanbaatar in Mongolië tot het kleinste 
gehucht in de Amerikaanse staat Idaho stellen 
ze dezelfde vraag: ‘Waarom? Waarom moeten 
heiligen der laatste dagen zo anders leven dan 
anderen?’

Ik weet dat het moeilijk is om anders te zijn – 
vooral als je jong bent en zo graag wilt dat andere 
mensen je leuk vinden. Iedereen wil erbij horen, 
en dat verlangen neemt ongezonde proporties 
aan in deze digitale wereld vol sociale media en 
cyberpesten.

Waaromlevenheiligen der laatste dagen dan 
zo anders ondanks al die druk? Er zijn veel goede 
antwoorden: Omdat je een kind van God bent. 
Omdat je voor de laatste dagen bent bewaard. 
Omdat je een discipel van Jezus Christus bent.

Maar die antwoorden zeggen niet altijd zo 
veel. Iedereen is een kind van God. Iedereen op 
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right now was sent here in the latter days. And 
yet not everyone lives the Word of Wisdom or 
law of chastity the way you striveto. There are 
many valiant disciples of Christ who are not 
members of this Church. But they do not serve 
missions and perform ordinances in houses of 
the Lord on behalf of ancestors like you do. There 
must be more to it—and there is.

Today I would like to focus on an additional 
reason that has been meaningful in my life. In 
1988 a young Apostle named Russell M. Nelson 
gave an address at Brigham Young University 
called “Thanks for the Covenant.”In it, then-El-
der Nelson explained that when we use our mor-
al agency to make and keep covenants with God, 
we become heirs of the everlasting covenant God 
has made with our forebearers in every dispen-
sation. Said another way, we become “children 
of the covenant.”That sets us apart. That gives us 
access to the same blessings our forefathers and 
foremothers received, including a birthright.

Birthright!You may have heard that word. 
We even sing hymns about it: “O youth of the 
noble birthright, carry on, carry on, carry on!”It’s 
a compelling word. But what does it mean?

In Old Testament times if a father passed 
away, his birthright son was responsible for 
the care of his mother and sisters. His brothers 
received their inheritance and left to make their 
way in the world, but the birthright son did not 
go anywhere. He would marry and have his own 
family, but he would stay until the end of his days 
to govern the affairs of his father’s estate.Because 
of this added responsibility, he was given an add-
ed measure of the inheritance. Was leading and 
caring for others too much to ask? Not when you 
consider the additional inheritance he was given.

Today we are not talking about your birth 
order in earthly families or Old Testament gen-
der roles. We are talking about the inheritance 
you receive as a joint heir with Christbecause 
of the covenant relationship you have chosen to 
enter with Him and your Father in Heaven. Is 
it too much for God to expect you to live differ-
ently than His other children so you can better 
lead and serve them? Not when you consider the 
blessings—both temporal and spiritual—that you 
have been given.

Does your birthright mean you are better 

aarde is in de laatste dagen hierheen gestuurd. En 
toch leeft niet iedereen het woord van wijsheid 
of de wet van kuisheid na zoals jij dat probeert. 
Er zijn veel dappere discipelen van Christus die 
geen lid van deze kerk zijn. Maar zij gaan niet op 
zending en verrichten geen verordeningen in het 
huis des Heren voor hun voorouders zoals jij. Er 
moet meer achter zitten, en dat is ook zo.

Vandaag wil ik het hebben over een reden 
die veel voor mij heeft betekend. In 1988 hield de 
jonge apostel Russell M. Nelson aan de Brigham 
Young University een toespraak met de titel 
‘Bedankt voor het verbond’.Toenmalig ouder-
ling Nelson legde daarin uit dat we, als we onze 
morele keuzevrijheid gebruiken om verbonden 
met God te sluiten en na te komen, erfgenaam 
worden van het eeuwigdurend verbond dat God 
in elke bedeling met onze voorouders heeft geslo-
ten. Met andere woorden: we worden ‘kinderen 
van het verbond’.Dat onderscheidt ons. Dat geeft 
ons toegang tot dezelfde zegeningen die onze 
voorvaders en voormoeders hebben ontvangen, 
waaronder een geboorterecht.

Geboorterecht!Misschien heb je dat woord 
weleens gehoord. We zingen er in het Engels 
zelfs lofzangen over: ‘O, jongeren van het edele 
geboorterecht, ga door, ga door, ga door!’Het is 
een fascinerend woord. Maar wat betekent het?

Als in oudtestamentische tijden een vader 
overleed, moest de zoon met het eerstgeboorte-
recht voor zijn moeder en zussen zorgen. Zijn 
broers ontvingen hun erfdeel en vertrokken, 
maar de zoon met het eerstgeboorterecht ging 
nergens heen. Hij trouwde wel en stichtte zijn 
eigen gezin, maar bleef tot het eind van zijn leven 
de zaken van zijn vader besturen.Vanwege die 
extra verantwoordelijkheid kreeg hij ook een 
groter erfdeel. Was de leiding van en zorg voor 
anderen te veel gevraagd? Niet als je bedenkt wat 
voor erfdeel hij daarvoor extra kreeg.

Vandaag heb ik het er niet over het hoeveel-
ste kind in je familie jij bent, en evenmin over 
oudtestamentische genderrollen. Ik heb het over 
het erfdeel dat jij als mede-erfgenaam van Chris-
tus ontvangtdoor de verbondsrelatie die je met 
Hem en je Vader in de hemel bent aangegaan. Is 
het te veel gevraagd dat God van je verwacht dat 
je anders leeft dan zijn andere kinderen, zodat 
je ze beter kunt leiden en dienen? Niet als je be-
denkt welke stoffelijke en geestelijke zegeningen 
je hebt gekregen.

Betekent je geboorterecht dat je beter dan 
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than others? No, but it does mean you are expect-
ed to help others be better. Does your birthright 
mean you are chosen? Yes,but not chosen to rule 
over others; you are chosen to serve them.Is your 
birthright evidence of God’s love? Yes, but more 
important, it is evidence of His trust.

It is one thing to be loved and another thing 
entirely to be trusted. In theFor the Strength of 
Youthguide, we read: “Your Father in Heaven 
trusts you. He has given you great blessings, 
including the fulness of the gospel and sacred 
ordinances and covenants that bind you to Him 
and bring His power into your life. With those 
blessings comes added responsibility. He knows 
you can make a difference in the world, and that 
requires, in many cases, being different from the 
world.”

Our mortal experience could be compared 
to a cruise ship on which God has sent all His 
children as they journey from one shore to an-
other. The voyage is filled with opportunities to 
learn, grow, be happy, and progress, but it is also 
full of dangers. God loves all His children and is 
concerned about their welfare. He does not want 
to lose any of them, so He invites those who are 
willingto become members of His crew—that’s 
you. Because of your choice to make and keep 
covenants, He offers you His trust. He trusts you 
to be different, peculiar, and set apartbecause of 
the important work He trusts you to do.

Think of it! God trusts you—of all the people 
on the earth, the children of the covenant, His 
crew members—to help with His work of bring-
ing all His children safely home to Him. No won-
der President Brigham Young once said, “All the 
angels in heaven are looking at this little handful 
of people.”

When you look around on this cruise ship 
called earth, you might see other people sitting 
in lounge chairs drinking, gambling in casinos, 
wearing clothing that is too revealing, scroll-
ing endlessly on cell phones, and wasting too 
much time playing electronic games. But instead 
of wondering, “Why can’tIdo that?,” you can 
remember that you are not an ordinary passen-
ger. You are a member of the crew. You have 
responsibilities that passengers do not have. As 

anderen bent? Nee, maar wel dat er van je ver-
wacht wordt dat je anderen helpt om een beter 
mens te worden. Betekent je geboorterecht dat 
je uitverkoren bent? Ja,maar niet uitverkoren 
om over anderen te heersen; je bent uitverkoren 
om hen te dienen.Bewijst je geboorterecht dat 
God van je houdt? Ja, maar belangrijker nog, het 
bewijst dat Hij je vertrouwt.

Het is goed om geliefd te zijn, maar het is iets 
heel anders om vertrouwd te worden. In de lei-
draadVoor de kracht van de jeugdstaat: ‘Je Vader 
in de hemel vertrouwt je. Je hebt grootse zege-
ningen van Hem ontvangen, waaronder de vol-
heid van het evangelie, en heilige verordeningen 
en verbonden die je aan Hem binden, zodat je 
zijn macht in je leven ontvangt. Deze zegeningen 
gaan gepaard met meer verantwoordelijkheid. 
Hij weet dat je iets in de wereld kunt betekenen 
en dat houdt vaak in dat je anders bent dan de 
wereld.’

Ons sterfelijk leven is te vergelijken met 
een cruise waarop God al zijn kinderen heeft 
gestuurd. De reis is vol kansen om te leren, te 
groeien, gelukkig te zijn en vooruitgang te ma-
ken, maar ook vol gevaren. God houdt van al zijn 
kinderen en bekommert Zich om hun welzijn. 
Hij wil niemand kwijtraken en nodigt daarom 
bereidwilligenuit om als zijn bemanning te 
fungeren – jij dus. Omdat jij ervoor hebt gekozen 
verbonden te sluiten en na te komen, schenkt 
Hij je zijn vertrouwen. Hij vertrouwt erop dat jij 
anders, deugdzaam en afgezonderd van de rest 
zult zijnvanwege het belangrijke werk dat Hij je 
toevertrouwt.

Sta daar eens bij stil! Van alle mensen op 
aarde vertrouwt God jullie, de kinderen van het 
verbond, zijn bemanningsleden, om te helpen 
met zijn werk, namelijk al zijn kinderen veilig 
bij Hem thuis te brengen. Geen wonder dat 
president Brigham Young ooit heeft gezegd: ‘Al 
de engelen in de hemel staan naar dit handjevol 
mensen te kijken.’

Als je op het cruiseschip Aarde om je heen 
kijkt, zie je misschien mensen in luie stoelen 
zitten drinken, in casino’s gokken, nietsverhul-
lende kleding dragen, eindeloos op hun telefoon 
scrollen en te veel tijd aan games verspillen. Maar 
in plaats van je af te vragen ‘Waarom magikdat 
niet doen?’, kun je bedenken dat je geen gewone 
passagier bent. Jij bent een bemanningslid. Jij 
hebt taken die passagiers niet hebben. Zuster 
Ardeth Kapp heeft ooit gezegd: ‘Je kunt geen 
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SisterArdeth Kapp once said, “You can’t be a 
life[guard] if you look like all the other swim-
mers on the beach.”

And before you become discouraged by all 
the extra obligations, please remember that crew 
members receive something the other passengers 
do not: compensation.Elder Neil L. Andersen has 
said, “There is a compensatory spiritual power 
for the righteous,” including “greater assurance, 
greater confirmation, and greater confidence.”-
Like Abraham of old, you receive greater happi-
ness and peace, greater righteousness, and great-
er knowledge.Your compensation is not merely a 
mansion in heaven and streets paved with gold. 
It would be easy for Heavenly Father to simply 
give you all that He has. His desire is to help you 
become all that He is.Thus, your commitments 
demand more of you because that is how God is 
making more of you.

It’s “a lot to ask of anyone, but you’re not just 
anyone”!You are youth of the noble birthright. 
Your covenant relationship with God and Jesus 
Christ is a relationship of love and trustin which 
you have access to a greater measure of Their 
grace—Their divine assistance, endowment of 
strength, and enabling power.That power is not 
just wishful thinking, a lucky charm, or self-ful-
filling prophecy. It isreal.

As you fulfill your birthright responsibilities, 
you are never alone. The Lord of the vineyard 
labors with you.You are working hand in hand 
with Jesus Christ. With each new covenant—and 
as your relationship with Him deepens—you 
hold each other tighter and tighter until you are 
firmly clasped together.In that sacred symbol of 
His grace, you will find both the desire and the 
strength to live exactly how the Savior lived—dif-
ferently from the world. You’ve got this because 
Jesus Christ has got you!

In2 Nephi 2:6we read, “Wherefore, redemp-
tion cometh in and through the Holy Messiah; 
for he is full of grace and truth.” Because He is 
full of truth, He sees you as you really are—flaws, 
weaknesses, regrets, and all. Because He is full of 
grace, He sees you as you really can be. He meets 
you where you are and helps you repent and 
improve, overcome and become.

“O youth of the noble birthright, carry on, 
carry on, carry on!”I testify that you are loved—
and you are trusted—today, in 20 years, and 
forever. Don’t sell your birthright for a mess of 

strandwacht zijn als je er hetzelfde uitziet als alle 
zwemmers op het strand.’

En voordat je ontmoedigd raakt door al je 
extra verplichtingen: vergeet niet dat beman-
ningsleden iets krijgen wat de passagiers niet 
krijgen: compensatie.Ouderling Neil L. Ander-
sen heeft gezegd: ‘De rechtvaardigen [hebben] 
een compenserende geestelijke kracht tot hun 
beschikking’, waaronder ‘meer zekerheid, meer 
bevestiging en meer vertrouwen’.Net als Abraham 
ontvang jij meer geluk en vrede, meer recht-
schapenheid en meer kennis.Jouw compensatie 
bestaat niet slechts uit een woning in de hemel 
en met goud geplaveide straten. Onze hemelse 
Vader kan je makkelijk alles geven wat Hij heeft. 
Maar Hij wil graag dat je precies zo wordt als 
Hij.Je verplichtingen vergen dus meer van jou, 
omdat God zo meer van jou maakt.

Het is ‘voor iedereen veel gevraagd, maar jij 
bent niet zomaar iemand’!Jij bent een jongere van 
het edele geboorterecht. Je verbondsrelatie met 
God en Jezus Christus is een relatie van liefde en 
vertrouwenwaardoor je toegang hebt tot meer 
van hun genade – hun goddelijke hulp, gave van 
kracht en instaatstellende kracht.Die kracht is 
meer dan een wens, talisman of zelfvervullende 
profetie. Die kracht isecht.

Als je de taken die aan je geboorterecht zijn 
verbonden uitvoert, sta je er nooit alleen voor. 
De Heer van de wijngaard arbeidt met je mee.Je 
werkt hand in hand met Jezus Christus. Met elk 
nieuw verbond – en naarmate je relatie met Hem 
hechter wordt – wordt die greep steeds strakker 
tot jullie handen stevig in elkaar verstrengeld 
zijn.In dat heilige symbool van zijn genade vind 
je zowel het verlangen als de kracht om net zo 
te leven als de Heiland: anders dan de wereld. Je 
kunt het omdat Jezus Christus je bijstaat!

In2 Nephi 2:6lezen we: ‘Daarom komt er ver-
lossing in en door de heilige Messias; want Hij is 
vol genade en waarheid.’ Omdat Hij vol waarheid 
is, ziet Hij je zoals je werkelijk bent – inclusief je 
gebreken, zwakheden en spijtgevoelens. Omdat 
Hij vol genade is, ziet Hij je zoals je werkelijk 
kunt zijn. Hij komt je tegemoet waar je bent en 
helpt je om je te bekeren en te verbeteren, te 
overwinnen en te worden.

‘O, jongeren van het edele geboorterecht, ga 
door, ga door, ga door!’Ik getuig dat Hij van je 
houdt en je vertrouwt – nu, over 20 jaar en voor 
altijd. Verkoop je kostbare geboorterecht niet 
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pottage.Don’t trade everything for nothing.Don’t 
let the world change you when you were born to 
change the world. In the name of Jesus Christ, 
amen.

voor een kom soep.Ruil het voor niets in.Laat de 
wereld jou niet veranderen; jij bent geboren om 
de wereld te veranderen. In de naam van Jezus 
Christus. Amen.
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