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Mortality Works!
By Elder Brook P. Hales
Of the Seventy

Het aardse leven is zinvol!
Ouderling Brook P. Hales
van de Zeventig
 
October 2024 general conference

Despite the challenges we all face, our loving Heav-
enly Father has designed the plan of happiness 
such that we are not destined to fail.

For several years I was assigned to home 
teach an older sister in my ward. She did not 
have an easy life. She had various health prob-
lems and experienced a lifetime of pain due to a 
childhood accident on the playground. Divorced 
at age 32 with four young children to raise and 
provide for, she remarried at age 50. Her second 
husband passed away when she was 66, and this 
sister lived an additional 26 years as a widow.

Despite her lifelong challenges, she was 
faithful to her covenants to the end. This sister 
was an avid genealogist, a temple attender, and a 
collector and writer of family histories. Though 
she had many difficult trials, and without ques-
tion she felt at times sadness and loneliness, she 
had a cheerful countenance and a gracious and 
pleasant personality.

Nine months after her passing, one of her 
sons had a remarkable experience in the temple. 
He learned by the power of the Holy Ghost that 
his mother had a message for him. She commu-
nicated with him, but not by vision or audible 
words. The following unmistakable message 
came into the son’s mind from his mother: “I 
want you to know that mortality works, and I 
want you to know that I now understand why 
everything happened [in my life] the way it did—
and it is all OK.”

This message is all the more remarkable 
when one considers her situation and the diffi-
culties this sister endured and overcame.

Ondanks de uitdagingen waar we allemaal mee 
te maken krijgen, heeft onze liefdevolle hemelse 
Vader het plan van geluk voor ons bedacht zodat 
we niet hoeven te falen.

Ik was enkele jaren huisonderwijzer van een 
oudere zuster in mijn wijk. Zij had geen makke-
lijk leven. Ze had meerdere gezondheidsproble-
men en had haar hele leven veel pijn omdat ze als 
kind tijdens het spelen een ongeluk had gehad. 
Toen ze 32 was, scheidde ze en moest ze vier 
jonge kinderen zien groot te brengen. Op 50-jari-
ge leeftijd trouwde ze opnieuw. Haar tweede man 
overleed toen ze 66 was, waarna ze nog 26 jaar 
weduwe was.

Ondanks een leven vol moeilijkheden bleef 
ze tot het einde toe trouw aan haar verbon-
den. Deze zuster deed vol passie genealogie en 
tempelwerk, en verzamelde en schreef familie-
geschiedenissen. Hoewel ze veel beproevingen 
moest doorstaan, en soms ongetwijfeld verdrietig 
en eenzaam was, zag ze er opgewekt uit en had ze 
een vriendelijke, prettige persoonlijkheid.

Negen maanden na haar overlijden maakte 
een van haar zonen iets opmerkelijks in de tem-
pel mee. Hij merkte door de macht van de Hei-
lige Geest dat zijn moeder een boodschap voor 
hem had. Ze communiceerde met hem, maar niet 
door hem iets te laten zien of horen. Deze zoon 
kreeg de volgende onmiskenbare boodschap van 
zijn moeder in zijn gedachten: ‘Ik wil dat je weet 
dat het aardse leven zinvol is, en dat ik nu begrijp 
waarom alles [in mijn leven] zo is gelopen – en 
dat alles in orde is.’

Deze boodschap is vooral opmerkelijk in het 
licht van haar omstandigheden en de moeilijkhe-
den die deze zuster doorstond en overwon.
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Brothers and sisters, mortalityworks! It is 
designed to work! Despite the challenges, heart-
aches, and difficulties we all face, our loving, 
wise, and perfect Heavenly Father has designed 
the plan of happiness such that we are not des-
tined to fail. His plan provides a way for us to 
rise above our mortal failures. The Lord has said, 
“This is my work and my glory—to bring to pass 
the immortality and eternal life of man.”

Nonetheless, if we are to be the beneficiaries 
of the Lord’s “work and … glory,” even “im-
mortality and eternal life,” we must expect to 
be schooled and taught and to pass through the 
refiner’s fire—sometimes to our utter limits. To 
completely avoid the problems, challenges, and 
difficulties of this world would be to sidestep the 
process that is truly necessary for mortality to 
work.

And so we should not be surprised when 
hard times come upon us. We will encounter 
situations that try us and people who enable us to 
practice true charity and patience. But we need to 
bear up under our difficulties and remember, as 
the Lord said:

“And whoso layeth down his life in my cause, 
for my name’s sake, shall find it again, even life 
eternal.

“Therefore, be not afraid of your enemies 
[or your problems, challenges, or the tests of this 
life], for I have decreed … , saith the Lord, that 
I will prove you in all things, whether you will 
abide in my covenant … that you may be found 
worthy.”

When we feel distraught or anxious about 
our problems or feel that we might be receiving 
more than our fair share of life’s difficulties, we 
can remember what the Lord said to the children 
of Israel:

“And thou shalt remember all the way[s] 
which the Lord thy God led thee these forty years 
in the wilderness, to humble thee, and to prove 
thee, to know what [is] in thine heart, whether 
thou [would] keep his commandments, or no.”

As Lehi taught his son Jacob:
“Thou hast suffered afflictions and much 

sorrow. … Nevertheless, … [God] shall conse-

Broeders en zusters, het aardse leven is zin-
vol! Het is met een zinvolle bedoeling bedacht! 
Ondanks de uitdagingen, het hartzeer en de 
moeilijkheden waar we allemaal mee te maken 
krijgen, heeft onze liefdevolle, wijze en volmaak-
te hemelse Vader het plan van geluk voor ons 
bedacht zodat we niet hoeven te falen. Zijn plan 
stelt ons in staat om boven ons aardse falen uit 
te stijgen. De Heer heeft gezegd: ‘Want zie, dit is 
mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijk-
heid en het eeuwige leven van de mens tot stand 
te brengen.’

Maar willen we de vruchten plukken van het 
‘werk en [de] heerlijkheid’ van de Heer, name-
lijk ‘onsterfelijkheid en het eeuwige leven’, dan 
kunnen we verwachten dat we worden geschoold 
en onderwezen, en dat we door het vuur van de 
smelter zullen gaan – soms tot het uiterste. Als 
we alle problemen, uitdagingen en moeilijkheden 
van deze wereld proberen te vermijden, gaan we 
het proces uit de weg dat het aardse leven juist 
zinvol maakt.

Daarom moeten we niet versteld staan wan-
neer we het moeilijk krijgen. We zullen beproefd 
worden en mensen ontmoeten die ons de gele-
genheid geven ware naastenliefde en geduld te 
oefenen. Maar we moeten onze moeilijkheden 
moedig onder ogen zien en onthouden wat de 
Heer zei:

‘En wie zijn leven aflegt voor mijn zaak, om-
wille van mijn naam, zal het weer vinden, ja, het 
eeuwige leven.

‘Daarom, wees niet bevreesd voor uw vijan-
den [of uw aardse problemen, moeilijkheden of 
beproevingen], want Ik heb […] besloten, zegt de 
Heer, dat Ik u in alle dingen zal beproeven, of u 
trouw zult blijven aan mijn verbond, […] opdat u 
het waardig zult worden bevonden.’

Als onze problemen ons radeloos of angstig 
maken of we vinden dat we het gewoon te moei-
lijk hebben, laten we dan bedenken wat de Heer 
tegen de Israëlieten zei:

‘Ook moet u heel de weg in gedachten hou-
den waarop de Heere, uw God, u deze veertig 
jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou 
verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om 
te weten wat er in uw hart [is], of u Zijn geboden 
in acht [zult] nemen of niet.’

Lehi zei tegen zijn zoon Jakob:
‘Je [hebt] ellende en veel smart doorstaan. 

[…] Niettemin, [God] zal je ellende voor je wel-
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crate thine afflictions for thy gain. … Wherefore, 
I know that thou art redeemed, because of the 
righteousness of thy Redeemer.”

Because this life is a testing ground and “dark 
clouds of trouble hang o’er us and threaten our 
peace to destroy,”it is helpful to remember this 
counsel and promise found inMosiah 23relating 
to life’s challenges: “Nevertheless—whosoever 
putteth his trust in [the Lord] the same shall be 
lifted up at the last day.”

As a youth, I personally experienced great 
emotional pain and shame that came as the result 
of the unrighteous actions of another, which for 
many years affected my self-worth and my sense 
of worthiness before the Lord. Nevertheless, I 
bear personal witness that the Lord can strength-
en us and bear us up in whatever difficulties we 
are called upon to experience during our sojourn 
in this vale of tears.

We are familiar with Paul’s experience:
“And lest I should be exalted above measure 

through the abundance of the revelations [I have 
received], there was given to me a thorn in the 
flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I 
should be exalted above measure.

“For this thing I besought the Lord thrice, 
that it might depart from me.

“And he said unto me, My grace is sufficient 
for thee: for my strength is made perfect in weak-
ness. Most gladly therefore will I rather glory in 
my infirmities, that the power of Christ may rest 
upon me.”

We don’t know what Paul’s “thorn in the 
flesh” was. He chose not to describe whether it 
was a physical ailment, a mental or emotional 
infirmity, or a temptation. But we don’t need to 
know that detail to know that he struggled and 
pleaded with the Lord for help and that, ulti-
mately, the Lord’s strength and power are what 
helped him through it.

Like it was for Paul, it was through the Lord’s 
help that I was eventually strengthened emotion-
ally and spiritually and finally recognized after 
many years that I have always been a person of 
worth and worthy of the blessings of the gospel. 
The Savior helped me to overcome my feelings 
of unworthiness and to extend sincere forgive-
ness to the offender.I finally understood that the 
Savior’s Atonement was a personal gift for me 
and that my Heavenly Father and His Son love 
me perfectly. Because of the Savior’s Atonement, 

zijn heiligen. […] Daarom weet ik dat je verlost 
bent dankzij de rechtvaardigheid van je Verlos-
ser.’

Omdat dit leven een proeftijd is en ‘stormen 
van moeit’ ons bedreigen en haast onze vreê 
doen vergaan’,is het goed om de raad en belof-
te inMosiah 23over aardse moeilijkheden te 
onthouden: ‘Niettemin, wie zijn vertrouwen in 
[de Heer] stelt, die zal ten laatsten dage worden 
verhoogd.’

In mijn jeugd heb ik zelf veel emotionele 
pijn en schaamte ondervonden door de onrecht-
vaardige daden van een ander. Dat had jaren-
lang invloed op mijn gevoel van eigenwaarde en 
waardigheid voor de Heer. Toch getuig ik dat de 
Heer ons kan sterken en opbeuren in alle moei-
lijkheden die we op onze reis door deze sombere 
wereld moeten doorstaan.

We kennen het verhaal van Paulus:
‘En opdat ik mij door het allesovertreffende 

karakter van de openbaringen [die ik heb ont-
vangen] niet zou verheffen, is mij een doorn in 
het vlees gegeven, een engel van de satan, om 
mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou 
verheffen.

‘Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt 
dat hij van mij weg zou gaan.

‘Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn ge-
nade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt 
in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever 
roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van 
Christus in mij komt wonen.’

We weten niet wat de ‘doorn in het vlees’ van 
Paulus was. Hij besloot niet te vertellen of het een 
lichamelijke kwaal, een mentale of emotionele 
zwakte of een verleiding betrof. Maar dat hoeven 
we ook niet te weten. We weten dat hij het moei-
lijk had, de Heer smeekte hem te helpen, en dat 
hij het uiteindelijk dankzij de kracht en macht 
van de Heer kon doorstaan.

Ik werd net als Paulus uiteindelijk emotio-
neel en geestelijk door de Heer gesterkt. Jaren 
later ontdekte ik dat ik altijd al waardevol en 
de zegeningen van het evangelie waardig was. 
Dankzij de Heiland kon ik mijn gevoelens van 
onwaardigheid overwinnen en de persoon die 
mij pijn had gedaan oprecht vergeven.Ik begreep 
uiteindelijk dat de verzoening van de Heiland 
een persoonlijk geschenk aan mij is en dat mijn 
hemelse Vader en zijn Zoon mij volmaakt lief-
hebben. De verzoening van de Heiland maakt het 
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mortality works.
While I was eventually blessed to recognize 

how the Savior rescued me and stood by me 
through those experiences, I clearly understand 
that the unfortunate situation of my teenage 
years wasmypersonal journey and experience, 
the resolution of which and eventual outcome 
cannot be projected onto those who have suf-
fered and continue to suffer from the unrighteous 
behavior of others.

I recognize that life’s experiences—good 
and bad—can teach us important lessons. I now 
know and bear testimony that mortality works! I 
hope that as a result of the sum of my life’s expe-
riences—good and bad—I havecompassion for 
innocent victims of another’s actions and empa-
thy for the downtrodden.

I sincerely hope that as a result of my life’s 
experiences—good and bad—I am kinder to 
others, treat others as the Savior would, and have 
greater understanding for the sinner and that I 
have complete integrity. As we come to rely on 
the Savior’s grace and keep our covenants, we can 
serve as examples of the far-reaching effects of 
the Savior’s Atonement.

I share a final example that mortality works.

Elder Hales’s aunt, Lois VandenBosch, and 
his mother, Klea VandenBosch.

My mother did not have an easy journey 
through mortality. She received no accolades or 
worldly honors and did not have educational op-
portunities beyond high school. She contracted 
polio as a child, resulting in a lifetime of pain and 
discomfort in her left leg. As an adult, she expe-
rienced many difficult and challenging physical 
and financial circumstances but was faithful to 
her covenants and loved the Lord.

When my mother was 55, my next older 
sister passed away, leaving an eight-month-old 
baby daughter, my niece, motherless. For vari-
ous reasons, Mom ended up largely raising my 
niece for the next 17 years, often under very 
trying circumstances. Yet, notwithstanding these 
experiences, she happily and willingly served 
her family, neighbors, and ward members and 
served as an ordinance worker in the temple for 
many years. During the last several years of her 
life, Mom suffered from a form of dementia, was 
often confused, and was confined to a nursing fa-

aardse leven zinvol.
Hoewel ik uiteindelijk inzag hoe de Heiland 

mij had gered en mij in die tijd had bijgestaan, is 
het mij duidelijk dat die ongelukkige situatie in 
mijn tienerjarenmijnpersoonlijke reis en ervaring 
was. We kunnen de oplossing voor mijn proble-
men en mijn uitkomst niet projecteren op andere 
mensen die door andermans onrechtvaardige 
gedrag hebben geleden en nog steeds lijden.

Ik weet dat onze ervaringen in dit leven – 
de goede en de slechte – ons belangrijke lessen 
kunnen leren. Ik weet nu en getuig dat het aardse 
leven zinvol is! Ik hoop dat mijn ervaringen in 
het leven – de goede en de slechte – resulteren in 
medeleven met onschuldige slachtoffers van de 
daden van anderen, en empathie voor de ver-
drukten.

Ik hoop oprecht dat ik door mijn ervaringen 
in het leven – de goede en de slechte – vriende-
lijker voor anderen ben, anderen zoals de Hei-
land behandel, meer begrip voor de zondaar heb 
en volkomen integer ben. Als we op de genade 
van de Heiland vertrouwen en onze verbonden 
nakomen, kunnen we een voorbeeld zijn van de 
verreikende uitwerking van de verzoening van de 
Heiland.

Ik geef nog één voorbeeld waaruit blijkt dat 
het aardse leven zinvol is.

Lois VandenBosch, de tante van ouderling 
Hales, en Klea VandenBosch, zijn moeder.

Mijn moeder had geen gemakkelijk leven. Ze 
had geen onderscheidingen of wereldse roem, en 
genoot geen opleiding na de middelbare school. 
Als kind kreeg ze polio, waardoor ze haar hele le-
ven pijn en ongemak in haar linkerbeen had. Als 
volwassene had ze het lichamelijk en financieel 
heel moeilijk, maar ze was haar verbonden trouw 
en had de Heer lief.

Toen mijn moeder 55 was, overleed mijn ou-
dere zus. Zij liet een baby van 8 maanden, mijn 
nichtje, moederloos achter. Mama was 17 jaar 
lang om meerdere redenen grotendeels verant-
woordelijk voor haar opvoeding. Dat was vaak 
erg moeilijk. Desondanks diende ze blijmoedig 
en bereidwillig haar familie, buren en wijkleden. 
Ook was ze jarenlang tempelwerkster. De laatste 
jaren van haar leven had mama een vorm van 
dementie, was ze vaak verward en woonde ze in 
een verzorgingstehuis. Helaas was ze alleen toen 
ze onverwachts overleed.
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cility. Regrettably, she was alone when she passed 
away unexpectedly.

Several months after her passing, I had a 
dream I have never forgotten. In my dream, I was 
sitting in my office at the Church Administration 
Building. Mom entered the office. I knew she had 
come from the spirit world. I will always remem-
ber the feelings I had. She did not say anything, 
but she radiated a spiritual beauty that I had nev-
er before experienced and which I have difficulty 
describing.

Her countenance and being were truly stun-
ning! I remember saying to her, “Mother, you are 
so beautiful!,” referencing her spiritual power and 
beauty. She acknowledged me—again without 
speaking. I felt her love for me, and I knew then 
that she is happy and healed from her worldly 
cares and challenges and eagerly awaits “a glori-
ous resurrection.”I know that for Mom, mortality 
worked—and that it works for us too.

God’s work and glory is to bring to pass the 
immortality and eternal life of man.The expe-
riences of mortality are part of the journey that 
allows us to grow and progress toward thatim-
mortality and eternal life. We were not sent here 
to fail but to succeed in God’s plan for us.

As King Benjamin taught: “And moreover, 
I would desire that ye should consider on the 
blessed and happy state of those that keep the 
commandments of God. For behold, they are 
blessed in all things, both temporal and spiritual; 
and if they hold out faithful to the end they are 
received into heaven, that thereby they may dwell 
with God in a state of never-ending happiness.”In 
other words, mortality works!

I testify that as we receive the ordinances of 
the gospel, enter into covenants with God and 
then keep those covenants, repent, serve oth-
ers, and endure to the end, we too can have the 
assurance and complete trust in the Lord that 
mortality works! I testify of Jesus Christ and that 
our glorious future with our Heavenly Father is 
made possible by the grace and Atonement of the 
Savior. In the name of Jesus Christ, amen.

Enkele maanden na haar overlijden had ik 
een droom die ik nooit ben vergeten. In mijn 
droom zat ik in mijn kantoor in het bestuurs-
gebouw van de kerk. Mama kwam het kantoor 
binnen. Ik wist dat ze uit de geestenwereld kwam. 
Ik zal nooit vergeten hoe ik me voelde. Ze zei 
niets, maar ze straalde een geestelijke schoonheid 
uit die ik nog nooit had gezien en nauwelijks kan 
beschrijven.

Haar gelaat en wezen waren werkelijk 
schitterend! Ik weet nog dat ik vanwege haar 
geestelijke kracht en schoonheid tegen haar zei: 
‘Moeder, je ziet er prachtig uit!’ Ze hoorde me, 
maar zei nog steeds niets. Ik voelde dat ze van me 
hield en ik wist op dat moment dat ze gelukkig 
en van haar wereldse zorgen en moeilijkheden 
verlost was, en verlangend naar ‘een heerlijke 
opstanding’ uitzag.Ik weet dat het aardse leven 
voor mama zinvol was, en dat het voor ons ook 
zinvol is.

Gods werk en heerlijkheid is de onsterfelijk-
heid en het eeuwige leven van de mens tot stand 
te brengen.Onze aardse ervaringen maken deel 
uit van de levensreis waardoor we groeien en 
vooruitgang maken totdat we onsterfelijk zijn 
en het eeuwige leven beërven. We zijn hier niet 
naartoe gestuurd om te falen, maar om in Gods 
plan voor ons te slagen.

Koning Benjamin zei: ‘En voorts wil ik dat u 
nadenkt over de gezegende en gelukkige toestand 
van hen die de geboden van God onderhouden. 
Want zie, zij worden gezegend in alle dingen, 
zowel stoffelijke als geestelijke; en indien zij 
getrouw volharden tot het einde, worden zij in de 
hemel ontvangen, waardoor zij bij God kun-
nen wonen in een staat van nimmer eindigend 
geluk.’Met andere woorden: het aardse leven is 
zinvol!

Ik getuig dat wij, als wij de verordeningen 
van het evangelie ontvangen, verbonden met 
God sluiten en die verbonden nakomen, ons 
bekeren, anderen dienen, en tot het einde vol-
harden, ook zeker kunnen weten en volledig op 
de Heer kunnen vertrouwen dat het aardse leven 
zinvol is! Ik getuig van Jezus Christus en dat onze 
heerlijke toekomst bij onze hemelse Vader dank-
zij de genade en verzoening van de Heiland mo-
gelijk is. In de naam van Jezus Christus. Amen.
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