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Jesus Christ’s love and power can save each of us 
from our mistakes, weaknesses, and sins and help 
us to become something more.

About 10 years ago I felt impressed to paint 
a portrait of the Savior. Though I am an artist, 
this felt a bit overwhelming. How wasIto paint a 
portrait of Jesus Christ that captured His Spirit? 
Where was I to begin? And where would I find 
the time?

Even with my questions, I decided to move 
forward and trust that the Lord would help me. 
But I had to keep moving and leave thepossi-
bilitiesto Him.I prayed, pondered, researched, 
and sketched and was blessed to find help and 
resources. And what was a white canvas started 
to become something more.

The process wasn’t easy. Sometimes it didn’t 
look as I had hoped. Sometimes there were mo-
ments of inspired strokes and ideas. And many 
times, I just had to try again and again and again.

When I thought the oil painting was finally 
complete and dry, I began to apply a transparent 
varnish to protect it from dirt and dust. As I did, 
I noticed the hair in the painting start to change, 
smear, and dissolve. I quickly realized that I had 
applied the varnish too soon, that part of the 
painting was still wet!

I had literally wiped away a portion of my 
painting with the varnish. Oh, how my heart 
sank. I felt as though I had just destroyed what 
God had helped me to do. I cried and felt sick in-
side. In despair, I did what anyone would typical-
ly do in a situation like this: I called my mother. 

De liefde en macht van Jezus Christus kan ons van 
onze fouten, zwakheden en zonden redden en ons 
helpen een beter mens te worden.

Tien jaar geleden kreeg ik het gevoel dat ik 
een portret van de Heiland moest schilderen. Ik 
ben dan wel een kunstenaar, maar ik was toch 
een beetje geïntimideerd. Hoe moestikde essen-
tie van Jezus Christus in een portret vastleggen? 
Waar moest ik beginnen? En waar moest ik de 
tijd vandaan halen?

Ondanks mijn vragen besloot ik door te 
zetten en op de hulp van de Heer te vertrouwen. 
Ik moest aan de slag gaan en demogelijkhedenin 
zijn handen leggen.Ik bad, overpeinsde, deed 
onderzoek, maakte schetsen en werd met hulp en 
middelen gezegend. Wat begon als een wit doek 
begon uit te groeien tot meer.

Het was geen makkelijk proces. Soms zag 
het er niet uit zoals ik had gehoopt. Soms wer-
den mijn penseelstreken geïnspireerd en kreeg 
ik ideeën. En ik moest het heel vaak opnieuw 
proberen.

Toen het olieverfschilderij voor mijn ge-
voel eindelijk af en droog was, bracht ik een 
laag doorzichtig vernis aan om vuil en stof af te 
weren. Terwijl ik dat deed, zag ik dat het haar 
in het schilderij veranderde, vlekkerig werd en 
verdween. Ik besefte al snel dat ik de vernis te 
vroeg had aangebracht en dat een deel van het 
schilderij nog nat was!

Ik had letterlijk een deel van mijn schilderij 
met de vernis uitgeveegd. Mijn hart brak. Ik had 
zojuist het werk vernield dat ik met Gods hulp 
had gemaakt. Ik moest huilen en was er ziek van. 
Wanhopig deed ik wat iedereen in zo’n situatie 
zou doen. Ik belde mijn moeder. Heel wijs en 
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She wisely and calmly said, “You won’t get back 
what you had, but do the very best you can with 
what you’ve got.”

And I Partook, by Kristin M. Yee
So I prayed and pled for help and painted 

through the night to repair things. And I remem-
ber looking at the painting in the morning—it 
looked better than it did before. How was that 
possible? What I thought was a mistake with-
out mend was an opportunity for His merciful 
hand to be manifest. He was not done with the 
painting, and He was not done with me.What joy 
and relief filled my heart. I praised the Lord for 
His mercy, for this miracle that not only saved 
the painting but taught me more about His love 
and power to save each of us from our mistakes, 
weaknesses, and sins and to help us become 
something more.

Just as the depth of my gratitude for the 
Savior grew as He mercifully helped me to repair 
the “unrepairable” painting, so has my personal 
love and gratitude for my Savior intensified as 
I’ve sought to work with Him on my weaknesses 
and to be forgiven of my mistakes. I will forever 
be grateful to my Savior that I can changeand be 
cleansed.He has my heart, and I hope to do what-
ever He would have me do and become.

Repenting allows us to feel God’s love and 
to know and love Him in ways we would never 
otherwise know.Of the woman who anointed the 
Savior’s feet, He said, “Her sins, which are many, 
are forgiven; for she loved much: but to whom 
little is forgiven, the same loveth little.”She loved 
Jesus much, for He had forgiven her much.

There is such relief and hope in knowing that 
wecantry again—that, as Elder David A. Bednar 
taught, we can receive an ongoing remission of 
our sins through the sanctifying power of the 
Holy Ghost as we truly and sincerely repent.

The redeeming power of Jesus Christ is one 
of the greatest promised blessings of our cove-
nants. Ponder this as you participate in sacred 
ordinances.Without it, we could not return home 
to the presence of our Father in Heaven and 
those we love.

I know that our Lord and Savior, Jesus 
Christ, is mighty to save. As the Son of God, who 
atoned for the sins of the world and laid down 

kalm zei ze: ‘Je kunt het niet meer maken zoals 
het was, maar doe je uiterste best met wat je nu 
hebt.’

En Ik dronk, Kristin M. Yee
Ik bad, smeekte om hulp en schilderde de 

hele nacht door om de schade te herstellen. Ik 
weet nog dat ik ’s ochtends het schilderij bekeek. 
Het was beter dan eerst. Hoe was dat mogelijk? 
Ik dacht dat het een onherstelbare fout was, maar 
het was zijn kans om zijn barmhartigheid te 
tonen. Hij was niet klaar met het schilderij en Hij 
was niet klaar met mij.Wat was ik blij en opge-
lucht! Ik prees de Heer voor zijn barmhartig-
heid, voor dit wonder waardoor niet alleen mijn 
schilderij werd gered, maar ik ook meer te weten 
kwam over zijn liefde en macht om ons van onze 
fouten, zwakheden en zonden te redden en om 
ons te helpen een beter mens te worden.

Mijn dankbaarheid voor de Heiland nam toe 
toen Hij mij barmhartig hielp om het ‘onherstel-
bare’ schilderij te herstellen. Zo zijn ook mijn 
liefde en dankbaarheid voor mijn Heiland toege-
nomen wanneer ik met Hem aan mijn zwakhe-
den probeerde te werken en Hem om vergeving 
van mijn fouten vroeg. Ik zal mijn Heiland altijd 
dankbaar zijn dat ik dankzij Hem kan verande-
renen rein worden.Mijn hart ligt bij Hem en ik 
hoop te doen wat Hij wil dat ik doe en word.

Door bekering kunnen wij Gods liefde 
voelen en Hem kennen en liefhebben op een 
manier die we anders nooit zouden kennen.De 
Heiland zei over de vrouw die zijn voeten zalfde: 
‘Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, 
want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig 
vergeven wordt, die heeft weinig lief.’Ze hield veel 
van Jezus, omdat Hij haar veel vergeven had.

Het besef dat wenieuwekansen hebben, biedt 
ons verlichting en hoop. Ouderling David A. 
Bednar heeft gezegd dat we door de heiligende 
macht van de Heilige Geest vergeving van onze 
zonden kunnen behouden als we ons waarlijk en 
oprecht bekeren.

De verlossende macht van Jezus Christus 
is een van de grootste beloofde zegeningen van 
onze verbonden. Denk hier eens over na terwijl 
u aan heilige verordeningen deelneemt.Zonder 
zouden we niet kunnen terugkeren in de tegen-
woordigheid van onze hemelse Vader en onze 
dierbaren.

Ik weet dat onze Heer en Heiland, Jezus 
Christus, machtig is om te redden. Hij heeft als 
Zoon van God verzoening voor de zonden van 
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His own lifeand took it up again, He holds the 
power of redemption and resurrection.He has 
made possible immortality for all and eternal life 
for those who choose Him. I know that through 
His atoning sacrifice, we can repent and truly be 
cleansed and redeemed.It is a miracle He loves 
you and me in this way.

He has said, “Will ye not now return unto 
me, and repent of your sins, and be converted, 
that I may heal you?”He can healthe “waste plac-
es” of your soul—the places made dry, harsh, and 
desolate by sin and sorrow—and “make [your] 
wilderness like Eden.”

Just as we cannot comprehend the agony and 
depth of Christ’s suffering in Gethsemane and 
on the cross, so we “cannot measure the bounds 
nor fathom the depths of [His] divine forgive-
ness,”mercy, and love.

You may feel at times that it’s not possible to 
be redeemed, that perhaps you are an exception 
to God’s love and the Savior’s atoning power be-
cause of what you are struggling with or because 
of what you’ve done. But I testify that you are not 
beneath the Master’s reach. The Savior “descend-
ed below all things”and is in a divine position to 
lift you and claim you from the darkest abyss and 
bring you into “his marvellous light.”Through 
His sufferings, He has made a way for each of us 
to overcome our personal weaknesses and sins. 
“He hasallpower to saveeveryman that believeth 
on his name and bringeth forth fruit meet for 
repentance.”

Just as it required work and pleadingfor 
heaven’s help to repair the painting, it takes work, 
sincerity of heart, and humility to bring “forth 
fruit meet for repentance.” These fruits include 
exercising our faith and trust in Jesus Christ and 
His atoning sacrifice,offering to God a broken 
heart and a contrite spirit,confessing and forsak-
ing sin,restoring that which has been damaged to 
the best of our ability,and striving to live righ-
teously.

To truly repent and change, we must first be 
“convinced of our sins.”A person does not see the 
need to take medicine unless they understand 
that they are ill.There may be times we may not 
be willing to look inside ourselves and see that 
which really needs healing and repair.

In C. S. Lewis’s writings, Aslan poses these 

de wereld gebracht, zijn leven afgelegden het we-
derom opgenomen. Hij heeft de macht van ver-
lossing en opstanding.Hij heeft onsterfelijkheid 
voor iedereen mogelijk gemaakt en het eeuwig 
leven voor wie Hem kiezen. Ik weet dat we ons 
door zijn zoenoffer kunnen bekeren en waarlijk 
gereinigd en verlost kunnen worden.Het is een 
wonder dat Hij zo van u en mij houdt.

Hij heeft gezegd: ‘Wilt u nu niet tot Mij 
terugkeren, en u van uw zonden bekeren en tot 
inkeer komen, opdat Ik u kan genezen?’Hij kan 
de ‘verwoeste plaatsen’ van uw ziel genezen– de 
plaatsen die door zonde en verdriet droog, ruw 
en woest zijn geworden – en uw ‘woestijn maken 
als Eden’.

Wij kunnen de pijn en het intense leed van 
Christus in Gethsémané en aan het kruis niet 
bevatten. Evenmin kunnen wij de omvang van 
zijn goddelijke vergeving,barmhartigheid en 
liefdebevatten.

Misschien hebt u soms het gevoel dat u niet 
verlost kunt worden, dat u vanwege uw worste-
lingen of daden een uitzondering bent op Gods 
liefde en de verzoeningsmacht van de Heiland. Ik 
getuig dat u niet buiten het bereik van de Meester 
bent. De Heiland is onder alle dingen neerge-
daalden bevindt Zich in een goddelijke positie 
om aanspraak op u te maken, u uit de donkerste 
afgrond te trekken, en naar ‘Zijn wonderbaar 
licht’te brengen. Hij heeft er door zijn leed voor 
gezorgd dat wij allemaal onze zwakheden en zon-
den kunnen overwinnen. ‘Hij [bezit]allemacht 
omiedermens te redden die in zijn naam gelooft 
en vruchten voortbrengt die aan de bekering 
beantwoorden.’

Net zoals het inzet en smeekbeden om 
hemelse hulp vergde om het schilderij te herstel-
len, vergt het inzet, een oprecht hart en nede-
righeid om ‘vruchten [voort te brengen] die aan 
de bekering beantwoorden’. Deze vruchten zijn 
onder andere geloven in en vertrouwen op Jezus 
Christus en zijn verzoening,God een gebroken 
hart en een verslagen geest offeren,zonde belijden 
en verzaken,schade zoveel mogelijk herstellenen 
proberen rechtschapen te leven.

Als we ons echt willen bekeren en verande-
ren, moeten we eerst ‘overtuigd [zijn] van onze 
zonden’.Mensen zien niet in dat ze medicijnen 
moeten slikken als ze niet beseffen dat ze ziek 
zijn.Soms willen we niet naar onszelf kijken en 
zien wat er genezen of hersteld moet worden.

In een boek van C.S. Lewis zegt Aslan het 
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words to a man who has entangled himself in his 
own devices: “Oh [humankind], how cleverly you 
defend yourselves [from] all that might do you 
good!”

Where might you and I be defending our-
selves from those things that might do us good?

Let us not defend ourselves from the good 
that God desires to bless us with.From the love 
and mercy that He desires us to feel. From the 
light and knowledge He desires to bestow upon 
us.From the healing that He knows we so readily 
need. From the deeper covenant relationship He 
intends for all His sons and daughters.

I pray we may lay aside any “weapons of 
war”that we’ve consciously or even unconsciously 
taken up to defend ourselves from the blessings 
of God’s love. Weapons of pride, selfishness, fear, 
hate, offense, complacency, unrighteous judg-
ment, jealousies—anything that would keep us 
from loving God withallour hearts and keepin-
gallour covenants with Him.

As we live our covenants, the Lord can give 
us the help and power we need to both recogniz-
eand overcome our weaknesses, including the 
spiritual parasite of pride. Our prophet has said:

“Repentance is the pathway to purity, and 
purity brings power.”

“And oh, how we will need His power in the 
days ahead.”

Like my painting, the Lord is not done with 
us when we make a mistake, nor does He flee 
when we falter. Our need for healing and help 
is not a burden to Him, but the very reason He 
came. The Savior Himself said:

“Behold, I have come unto the world to bring 
redemption unto the world, to save the world 
from sin.”

“Mine arm of mercy is extended towards 
you, and whosoever will come, him will I receive; 
and blessed are those who come unto me.”

So come—come ye that are weary, worn, and 
sad; come and leave your labors and find rest in 
Him who loves you most. Take His yoke upon 
you, for He is gentle and lowly in heart.

Our Heavenly Father and Savior see you. 
They know your heart. They care about what you 
care about, including those you love.

The Savior can redeem that which was lost, 

volgende tegen een man die verstrikt is geraakt in 
zijn eigen listen: ‘O, [mensheid], u weet zich zo 
slim af te sluiten voor alles wat u goed zou doen!’

Op welke vlakken sluiten u en ik ons af voor 
die dingen die ons goed zouden doen?

Laten we ons niet afsluiten voor het goede 
waar God ons mee wil zegenen.Voor de liefde 
en barmhartigheid die Hij ons wil laten voelen. 
Voor het licht en de kennis die Hij ons wil geven.
Voor de genezing waarvan Hij weet dat we die 
absoluut nodig hebben. Voor de sterkere ver-
bondsrelatie die Hij met al zijn zoons en dochters 
wil.

Ik bid dat wij alle ‘oorlogswapens’zullen 
afleggen die we bewust of onbewust hebben 
opgenomen om ons voor de zegeningen van 
Gods liefde af te sluiten. Wapens van hoogmoed, 
egoïsme, angst, haat, boosheid, zelfvoldoening, 
onrechtvaardige oordelen, jaloezie– alles wat ons 
tegenhoudt om God metheelons hart lief te heb-
ben enalonze verbonden met Hem na te leven.

Als we onze verbonden nakomen, kan de 
Heer ons helpen en de macht geven om onze 
zwakheden, waaronder de geestelijke parasiet 
hoogmoed, te erkennenen te overwinnen. Onze 
profeet heeft gezegd:

‘Dagelijkse bekering leidt tot reinheid, en 
reinheid leidt tot kracht.’

‘En o, wat zullen we zijn kracht in de toeko-
mende tijd nodig hebben.’

Net als bij mijn schilderij is de Heer niet 
klaar met ons wanneer we een fout maken en 
loopt Hij ook niet weg wanneer we struikelen. 
Het is voor Hem geen last dat we genezing en 
hulp nodig hebben. Het is juist de reden waarom 
Hij is gekomen. De Heiland heeft gezegd:

‘Zie, Ik ben tot de wereld gekomen om de 
wereld verlossing te brengen, om de wereld van 
de zonde te redden.’

‘De arm van mijn barmhartigheid is naar u 
uitgestrekt, en wie ook komt, hem zal Ik aanne-
men; en gezegend zijn zij die tot Mij komen.’

Dus kom. Kom als u vermoeid, uitgeput en 
verdrietig bent. Kom, laat uw werk liggen en vind 
rust bij Hem die het meest van u houdt. Neem 
zijn juk op u, want Hij is liefdevol en nederig van 
hart.

Onze hemelse Vader en onze Heiland zien u. 
Zij kennen uw hart. Zij geven om de dingen waar 
u om geeft, waaronder uw dierbaren.

De Heiland kan redden wat verloren is. Ook 
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including broken and fractured relationships. 
He has made a way for all that is fallen to be 
redeemed—to breathe life into that which feels 
dead and hopeless.

If you are struggling with a situation you 
think you should have overcome by now, don’t 
give up. Be patient with yourself, keep your 
covenants, repent often, seek the help of your 
leaders if needed, and go to the house of the Lord 
as regularly as you can.Listen for and heed the 
promptings He sends you. He will not abandon 
His covenant relationship with you.

There have been difficult and complex re-
lationships in my life that I have struggled with 
and sincerely sought to improve. At times I felt 
like I was failing more often than not. I won-
dered, “Did I not fix things the last time? Did I 
not truly overcome my weakness?” I’ve learned 
over time that I am not necessarily defective; 
rather, there is often more to work on and more 
healing that is needed.

Elder D. Todd Christofferson taught: “Surely 
the Lord smiles upon one who desires to come 
to judgment worthily, who resolutely labors day 
by day to replace weakness with strength. Real 
repentance, real change may require repeated at-
tempts, but there is something refining and holy 
in such striving. Divine forgiveness and healing 
flow quite naturally to such a soul.”

Each day is a new day filled with hope and 
possibilities because of Jesus Christ. Each day 
you and I can come to know, as Mother Eve pro-
claimed, “the joy of our redemption,”the joy of 
being made whole, the joy of feeling God’s unfail-
ing love for you.

I know that our Father in Heaven and Savior 
love you. Jesus Christ is the Savior and Redeemer 
of all mankind. He lives. Through His atoning 
sacrifice, the bands of sin and death wereforever-
broken so that we might befreeto choose healing, 
redemption, and eternal life with those we love.
And I testify of these things in His name, Jesus 
Christ, amen.

de gebroken en versplinterde relaties. Dankzij 
Hem kan alles worden verlost wat gevallen is en 
kan er leven worden geblazen in alles wat dood 
en hopeloos schijnt.

Als u worstelt met een situatie die u voor uw 
gevoel intussen overwonnen zou moeten heb-
ben, geef het dan niet op. Heb geduld met uzelf, 
leef uw verbonden na, bekeer u vaak, vraag uw 
leiders zo nodig om hulp en ga zo vaak mogelijk 
naar het huis des Heren.Luister en handel naar 
zijn ingevingen. Hij zal zijn verbondsrelatie met 
u niet veronachtzamen.

Ik heb in mijn leven geworsteld met moei-
lijke en ingewikkelde relaties en heb geprobeerd 
daar iets aan te doen. Er zijn momenten geweest 
waarop ik voor mijn gevoel alleen maar faalde. 
Ik dacht: Heb ik het de vorige keer niet opgelost? 
Heb ik mijn zwakheid niet echt overwonnen? Ik 
heb geleerd dat er niet zozeer iets mis is met mij, 
maar dat ik vaak nog aan iets moet werken en 
nog meer moet genezen.

Ouderling D. Todd Christofferson heeft 
gezegd: ‘De Heer lacht beslist degene toe die het 
oordeel wil ondergaan na een goed leven, die er 
dag in dag uit vastbesloten aan werkt om zijn 
zwakheid plaats te laten maken voor kracht. Om 
ware bekering, ware verandering, te bereiken, 
moeten we misschien wel meerdere pogingen 
doen, maar zo’n streven heeft iets zuiverends en 
heiligends. Goddelijke vergiffenis en genezing 
stromen zo’n ziel van nature toe.’

Dankzij Jezus Christus is elke dag een nieuwe 
dag vol hoop en mogelijkheden. Elke dag kun-
nen u en ik, in de woorden van moeder Eva, ‘de 
vreugde van onze verlossing’kennen, de vreugde 
van heling en de vreugde van Gods onophoude-
lijke liefde voor u.

Ik weet dat onze hemelse Vader en onze Hei-
land van u houden. Jezus Christus is de Heiland 
en de Verlosser van de hele mensheid. Hij leeft. 
Door zijn zoenoffer zijn de banden van zonde en 
doodvoor eeuwigverbroken, zodat wijvrijzijn om 
genezing, verlossing en eeuwig leven met onze 
dierbaren te kiezen.Ik getuig hiervan in de naam 
van Jezus Christus. Amen.

Yee-October 2024-English/Dutch


